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15 juni 2025 

Digitale collecte Zondag 15 juni 
U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie                                                      
De verdeling van de digitale collecte is: 
2/3 voor de Diaconie: Diaconaal werkende instellingen in regio/provincie 
1/3 voor de Kerk                                                                                                                                                                      
Wilt u een andere verdeling? Dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.  
 
Diaconaal werkende instellingen in regio/provincie  
Ieder jaar verschijnt er vanuit Classis Fryslân een lijst met daarop ruim 20 diaconaal werkende instellingen, 20 
goede doelen, waar dit geld aan besteed wordt. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn de Aanloophuizen in Heerenveen en Leeuwarden, het Studentenpastoraat, de 
Friese Rijders voor Oekraïne, SUN Friesland (St. Urgente Noden), Solidair Friesland, Hospice Smelnehaven en Het 
Lichtpunt.  
Deze lijst wordt jaarlijks bekeken en waar nodig aangepast. 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
TAIZELIEDEREN 
Hierbij informatie over de twee Taizé-zangavonden op vrijdagavond 13 en 20 juni en de Taizéviering/zonnewende 
dienst op zondagavond 22 juni in Langezwaag. Het gaat om een activiteit onder de paraplu van de Raad van Kerken 
van Gorredijk en omstreken. Twee avonden TAIZELIEDEREN zingen als voorbereiding op een TAIZEVIERING : 
Vrijdagavonden 13 en 20 juni , aanvang 19.30 uur in Mattheuskerk te Langezwaag. 
 De Taizéviering daarna is op zondagavond 22 juni. Aanvang 19.30 uur Mattheuskerk, ’t Hou 9, Langezwaag 

 

Orde van dienst zondag 15 juni 2025 om 9.30 uur:  zondag Trinitatis 
Kleur: wit vanwege het feest van de Drie-eenheid.   

 Voorganger: ds. Jaap Bakker (Feanwâlden).  
Organist: Geert Zigterman 
 

Welkom en mededelingen door de diaken - Zingen: Psalm 8: 1, 2 en 3 “Heer, onze Heer” - Stil 
gebed, bemoediging en groet en drempelgebed - Zingen: Psalm 8: 4, 5 en 6 “Gij hebt hem bijna 
goddelijk verheven”- Gebed om ontferming - Zingen: Lied 705 “Ere zij aan God, de Vader”- 
Eventueel moment voor de kinderen - Toelichting op tekstkeuze en thema - Gebed van de zondag - 
1e schriftlezing: Exodus 3, 1-15 “Mozes was gewoon…” - Zingen: Lied 317 “Grote God, Gij hebt het 
zwijgen” - 2e schriftlezing: Johannes 3, 1-16 “Zo was er een farizeeër…” - Zingen: Lied 834 
“Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht” - Verkondiging - Meditatief muziekmoment - Zingen: Lied 305 
“Alle eer en alle glorie” - Gebeden, stil gebed en Onze Vader - Zingen: Lied 704 “Dank, dank nu 
allen God” - Zegen met gezongen “Amen” - Collecte wordt digitaal gehouden en bij de uitgang. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemen 
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Marije Klinkenberg. 
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Van de predikant  
Gisteren ging bij steeds meer huizen de vlag uit. Wat een vrolijk gezicht! Alle geslaagden: van harte gefeliciteerd! En 
ben je niet geslaagd, hopelijk mag je herexamens doen… zet hem op!  
Al toen ik net in Beetsterzwaag bevestigd was heeft Sijanda Jelsma me aangeboden om een rondleiding te geven, om 
de geschiedenis van het dorp beter te leren kennen. Zoals velen zullen weten geeft Sijanda al jaren rondleidingen 
voor Historisch Beetsterzwaag. Het kwam er tot nu toe niet van om een datum af te spreken, maar nu is het zover: 
op dinsdag 8 juli van 10.00 tot 11.00 uur geeft Sijanda een rondleiding. Wie vindt het leuk om mee te gaan?  
Misschien woon je ook nog niet zo lang in Beetsterzwaag, heb je nog nooit een rondleiding gedaan of wil je je kennis 
opfrissen? Van harte welkom om mee te lopen. Er kunnen 12 mensen mee. We starten bij de Overtuin van 
Lyndenstein. Graag opgeven bij Sijanda: sijandajelsma@msn.com. 
Hester Wouda 
 
 
De (lege) jampotjes staan weer klaar 
Zoals u weet zetten we elk jaar, vlak voor de oogstdienst in november, zo'n 80-90 potjes jam klaar om uit te delen 
aan zieken, ouderen of mensen die we om andere redenen onze aandacht willen geven. 
Voor het vierde jaar vragen we weer uw hulp.  
 
Hebt u fruit uit eigen tuin en maakt u er jam van? Zou u één of meer potjes jam aan de diaconie willen doneren?  
Neemt u dan zoveel potjes mee als u wilt inbrengen. Ze staan weer klaar op het podium in de Ontmoetingsruimte 
t/m zondag 29 juni.     
Op het etiket schrijft u wat de inhoud is, jam, gelei, compote of appelmoes, want ook dat mag.  
Een lapje stof over het deksel is niet nodig. Daarvoor zorgt de diaconie. 
We vragen u de jam pas in oktober in te leveren. Op de nieuwsbrief zult u daar t.z.t. wel een berichtje over lezen.   
 
Een vruchtbare zomer toegewenst en bij voorbaat veel dank! 
De diaconie   
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