
 
 

mail naar kerkelijkbureau@viapacis.nl  meer info www.viapacis.nl  
 

18 januari 2026 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schouderklopjes 
Nu de kerstboom, de ballen en andere snuisterijen weer voor elf maanden zijn opgeborgen en de laatste 
chocoladeletter is opgegeten, is het tijd voor een terugblik op de maand december. 
De allereerste activiteit die opviel waren de open adventsdeuren (volgens mij kan Ale Dijkstra geen voordeur meer 
zien na al die opnames), maar wát een goed initiatief en activiteit! Alleen kwamen we er wel achter dat onze 
agenda's toch nog wel redelijk bezet zijn, zodat het nog best een punt was waar we naar toe zouden gaan. 
Schouderklapjes voor Engelien Heeringa en Ale Dijkstra. 
Een andere mooie bijeenkomst was de kerstdienst op 24/12 om 19.00 uur m.m.v het kinderkoor o.l.v Sanne Smids, 
een blijde dienst en een afgeladen kerk. 
Schouderklopjes voor alle medewerkers met natuurlijk in het bijzonder het kinderkoor met Sanne Smids . 
Bert Boonstra 
 
  

Orde van dienst Zondag 18 januari 2026 om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk 
Voorganger: ds. Y. Slik 
Woord van welkom - Aanvangslied 919: 1 en 4 - Stil gebed - Bemoediging en Groet – Drempelgebed – Zingen 
Lied/Psalm 96: 1, 3, 5 en 7 - Gebed om ontferming met de nood van de wereld - Zingen Glorialied 146C: 1 en 4 - 
Thema van de dienst - moment voor de kinderen - DIENST  VAN  HET  WOORD - Gebed om leiding van Gods 
Geest - Lezing Jesaja 62: 1 t/m 5  Zingen: Lied 526: 3  - Lezing Johannes 2: 1 t/m 11 - Zingen Lied 525: 1, 2, 3 en 4 
– Verkondiging - Meditatief  muziekmoment - Zingen in het Fries Lied 791 – Gebeden - Voorbeden - stil gebed - 
Onze Vader - Aankondiging van de collecte – Zingen Lied 905: 1, 3 en 4 - Zegen met gezongen Amen. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Digitale collecte zondag 18 januari 
U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie                                                      
De verdeling van de digitale collecte is: 
2/3 voor de Diaconie: Kerk zijn buiten de gebaande paden 
1/3 voor de Kerk                                                                                                                                                                      
Wilt u een andere verdeling? Dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving. 
  
COLLECTE PROTESTANTSE KERK - MISSIONAIR WERK Nederland  
KERK-ZIJN BUITEN DE GEBAANDE PADEN 
Een proefplek is een inclusieve, gemeenschap of kerkplek. Ze heten ook wel pioniersplekken, presentieplekken 
of kliederkerken. Het woord proefplek geeft iets aan van ‘experimenteren’: hier hebben mensen die weinig tot 
geen verbinding hebben met de ‘traditionele’ kerk, de ruimte om het geloof te verkennen en iets van God te 
ontdekken. Jonge generaties en mensen met diverse culturele achtergronden zijn ook vaak bij proefplekken 
betrokken en vinden er een thuis. De Protestantse Kerk ondersteunt deze nieuwe vormen van kerk-zijn.  
Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloemengroet  
De bloemen gaan op 18 januari als groet v.d. gemeente naar dhr. W. Bouma, de Walle 3 
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Van de predikant 
 
Bij de meditatiekring ‘Kennismaken met de geestelijke weg’ 
lazen we gisteren een tekst van Etty Hillesum over rotsblokken 
die in  de weg kunnen liggen en een verlangen ‘dat het leven 
één klare, vloeiende, verwarmende stroom zou zijn’. Op de 
tweede zondag na Epifanie staat ieder jaar het verhaal over de 
bruiloft van Kana op het leesrooster, waar de wijn – symbool 
voor de vreugde – op is en waarin water in wijn veranderd. Het 
is het eerste van de zeven tekenen die Jezus deed. Een teken 
van bevrijding, vreugde en heling. Soms kan het in het leven ook 
even het gevoel hebben dat het op is, de vaten leeg, een steen 
in de weg ligt. In een van de stenen die gisteren gekozen werd 
zat een barst. Een steen gaat niet zomaar weg, maar de kracht 
van water kan wel zo sterk kan zijn dat het een steen kan doen 
barsten of ronder kan maken.  
 
Tip: lezing ‘overleven met verlies’ 
In dit kader zou ik graag de lezing van Renate Martini op 26 januari in Gorredijk willen aanbevelen. Renate Martini is 
kerkelijk werker in Opeinde en begeleidt mensen bij verlies vanuit haar praktijk ‘Verlies me niet’ (verliesmeniet.nl). 
Zij heeft in de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers op een aansprekende manier een presentatie 
gehouden over verlies en rouw, die ieder raakte met herkenbare voorbeelden en afbeeldingen die Renate zelf heeft 
ontwikkeld. Zie praktische informatie over aanmelden e.d. elders in deze nieuwsbrief.  
 
Gezocht: visnet?  
Heeft iemand misschien een visnet dat we mogen gebruiken voor de aankleding 
van de kerk op zondag 25 januari? Misschien houd je van vissen of heb je nog een 
oud visnet op zolder? De dienst op 25 januari gaat over het roepingsverhaal van 
… om vissers van mensen te worden. Het is een zogenaamde ‘all inclusive’ 
viering, die wordt voorbereid door Marta, Annemarie, Baukje en 
ondergetekende. Een viering voor iedereen van alle leeftijden, vergelijkbaar met 
de dienst van afgelopen Startzondag. Let op: inloop is dan om 9.30 uur, de viering 
begint om 10.00 uur.  
 
Hester Wouda 
 

Samen aan tafel: over het Heilig Avondmaal 
Op dinsdag 27 januari, van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur is er in de Ontmoetingsruimte een bijeenkomst over het 
avondmaal. We delen onze persoonlijke beleving van het avondmaal en kijken naar de bijbelse achtergronden van 
de maaltijd van de Heer.  
Wil je meedoen? Dan graag aanmelden bij ds. Hester Wouda: h.j.wouda@gmail.com of stuur een berichtje naar 06-
19704879. Je krijgt dan het hoofdstuk opgestuurd dat we lezen ter voorbereiding op de avond.   
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Gaan die van jou nog? 
 
Als geloof voor jou belangrijk is, heb je dat vast ook door willen geven aan je kinderen. Maar zij blijken een andere 
weg te gaan. 
 
De verhalen worden niet meer verteld aan de kleinkinderen. De kerk raakt uit beeld en vertrouwde rituelen wekken 
misschien vervreemding bij hen. Dat doet pijn. Hoe kunnen we hiermee omgaan? 
 
Een avond om samen te praten over zorgen en kansen. 
 
Datum  : woensdag 21 januari 
Plaats   : Brongergeahus, Meyerweg 70, 8456 HB De Knipe 
Tijd  : 19.30 - 21.30 uur 
Leiding  : Ds. Marjan van Hal 
Bijdrage  :  5,— 
Contactpers. : Mw. Johanna de Jong 
Opgave  : voor 14 januari 2026 ambt@pkn-tjalleberd-deknipe.nl of 06/21909496 
 
Overleven met verlies 
 
Verlies en rouw maken we allemaal mee op verschillende manieren in ons leven. Door het verlies van dierbaren, 
maar ook door andere verliezen zoals het kwijtraken van geestelijke of fysieke gezondheid, of het besef dat het leven 
heel anders loopt dan we hadden gedacht of gehoopt. Rouwen is de normale reactie op verlies. Het is als een 
schaduw. Je draagt het altijd met je mee. Soms is rouw niet zichtbaar en voelbaar aanwezig. Om op een ander 
moment ineens weer levensgroot en heel intens te verschijnen in je hoofd, je hart en/of de wereld om je heen. 
 
Rouwen vraagt tijd en aandacht. We hebben enerzijds de taak om het geleden verlies te (h)erkennen, en anderzijds 
moeten we de wereld die veranderd is door een verlies leren (ver)kennen en op zoek gaan naar begaanbare wegen. 
Deze avond is een inleiding op deze rouwtaken en geeft uitleg over (levend) verlies en rouw. Vragen die bijvoorbeeld 
aan de orde komen zijn: Wat houdt een rouwproces in? Welke vormen van verlies zijn er eigenlijk? Rouwen kinderen 
en jongeren net als volwassenen en ouderen? Wat is ‘normaal’ in een rouwproces? En wat kun je zeggen en doen 
voor iemand die een rouwproces doormaakt? En wat juist beter niet? Uiteraard is er ook ruimte voor uw/jouw eigen 
vragen. Deze avond is afwisselend en bestaat uit educatie, ervaringsverhalen, Beelden en korte reflecties. 
 
Datum   : Maandag 26 januari 
Plaats  : Parochiezaaltje Katholieke Pauluskerk 

  Compagnonstrjitte 102a, 8401 RV Gorredijk 
Tijd  : 19.30 uur 
Leiding  : Reinate de Vries - Martini, kerk. Werker en verlies- en rouwtherapeut 
Bijdrage : 5,- 
Opgave  : Tiny Nijzing, tinynijzing@hotmail.com of 0513 - 542073 
 
De inspiratiecommissie 
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