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Orde van dienst van zondag 6 juli 2025 om 9.30 uur in de tuin van Lyndensteyn

Openluchtdienst Kunstweekend

Voorganger ds. Hester Wouda, m.m.v. Euterpe o.l.v. Menno Haantjes

Thema: golven

Muziek door Euterpe — Welkom - Zingen: 216 — Bemoediging en gebed - Zingen: ‘Als bloemen’ - Over het thema -
Maria Prykhodko over de golven in haar leven - Verhaal van Jona, afgewisseld met lied 178 — Overdenking -
Muzikaal intermezzo - Gebeden en gezongen Onze Vader: God fan fier - Zingen: 416:1-3 (Frysk) — Zegen - Zingen:
416:4 - Muziek

Digitale collecte Zondag 6 juli

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie
De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de Diaconie: Diaconaal fonds voor acute hulp in de regio/provincie

1/3 voor de Kerk

Wilt u een andere verdeling? Dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

Diaconaal fonds voor acute hulp in de regio/provincie

Dit kerkelijk noodfonds biedt laagdrempelig tijdelijke financiéle of materiéle hulp aan mensen die door
omstandigheden in geldnood verkeren.

Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar Fré en Nina Nienhuis.

Voedselbank Opsterland

l.v.m. de Openluchtdienst zondag, zamelen we geen producten in voor de voedselbank, maar hulp blijft wel nodig!
Uiteraard is er wel de mogelijkheid om de voedselbank financieel te steunen. U kunt uw gift overmaken op NL 39
RABO 0101715978 t.g.v. St. Voedselbank Opsterland. Met uw donaties kopen ze o.a. verse groenten, fruit, zuivel,
was- en verzorgingsmiddelen en worden de kosten gedekt voor transport en energie. Deze kosten worden, net als bij
u thuis, steeds hoger.
Van harte aanbevolen!
De diaconie
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Van de predikant

Het komende weekend zitten we tussen de golven in Beetsterzwaag, vanwege het thema
van het kunstweekend. De dienst van komende zondag staat ook in het teken van dit thema.
De dienst voor jong en oud is niet in de kerk, maar in de tuin van Revalidatie Friesland
(toegang via hoofdingang of via parkeerterrein Martenskerk).

In het leven hebben we te maken met golven; de ene keer als heftige golven bij een
stormwind, de andere keer als een rustige deining. Hoe kunnen we meesurfen op de golven
en ons er niet door laten overweldigen? Oekraiens kunstenares Maria Prykhodko vertelt
over de golven in haar leven en hoe ze zich hiertoe verhoudt. Verder horen we het verhaal
over Jona, een eigenwijze profeet die zelfs kopje onder ging in de zee. De muzikale
begeleiding wordt verzorgd door Euterpe. Er staan stoelen klaar. Nu nog hopen dat we niet
letterlijk in het water zitten qua weer!

Hester Wouda

Beste gemeenteleden,

Zoals bekend is er elk jaar in september een wisseling van de wacht wat betreft de kerkenraadsleden, zo ook bij de
diaconie. Van de huidige zes diakenen nemen er twee afscheid.

Inmiddels zijn wij al geruime tijd op zoek naar vervanging. Tevens is er bij de commissie van Kerkrentmeesters een
vacature voor de functie voorzitter.

Bij de gemeente avond is een oproep gedaan en we hebben gemeenteleden persoonlijk benaderd om zich aan te
sluiten bij de diaconie, maar tot nu toe zijn de vacatures nog niet ingevuld. Daarom een oproep via deze weg.
Misschien ben jij niet gevraagd maar zou je wel iets meer willen doen voor de gemeente, misschien ken je
iemand die dit zou willen doen dan horen we dat graag. Misschien twijfel je nog en wil je meer informatie
en er een keer met iemand over sparren, dat kan natuurlijk ook. Een vrijblijvend gesprek is altijd mogelijk.
Maar wat als er geen vervangers zijn......dat betekent een verzwaring voor de diakenen die blijven. Het kan
ook zomaar zo zijn dat er daardoor een aantal activiteiten niet gedaan kunnen worden of dat er niet elke
zondag een diaken aanwezig is....

Dit willen we natuurlijk voorkomen en daarom deze oproep. Als diaken zijn we lid van de kerkenraad en
dat vergroot de betrokkenheid bij onze kerk. Dat voelt goed en we hebben een leuke en enthousiast groep.
Je bent van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te praten.

Jeannette Numan, 06-23778996 is als voorzitter van de diaconie bereid alle vragen over de gang van zaken in de
diaconie te beantwoorden. Een mailtje sturen naar diaconie@viapacis.nl kan ook.

Met een hartelijke groet van de diaconie

ViaVia

De eerstvolgende ViaVia verschijnt op 4 augustus as. Dit nummer loopt tot en met 5 oktober. De deadline voor het
aanleveren van de kopij is vrijdag 18 juli.

U helpt de redactie door op tijd aan te leveren en bij voorkeur als bijlage in Word naar kerkblad@viapacis.nl.
Uiteraard kunt u uw kopij ook op papier inleveren in de brievenbus van de Ontmoetingskerk.
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