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Orde van dienst zondag 19 oktober 2025 09:30 in Ontmoetingskerk
Voorganger Ds C. Dahmen, Boornbergum

Welkom en mededelingen door diaken - Aanvangslied 119a:1, 2, 3, - Stil Gebed - Bemoediging en groet -
Drempelgebed - Lied vervolg aanvangslied 119a:4 - Kyrie gebed - Glorialied 299 j:1, 2, 3, 4 - Toelichting op
tekstkeuze en thema — Gebed - Lied 330 - 1e lezing Rechters 11:1-11 - Lied 843:1, 2 - Rechters 11:28-40 - Lied
843:3, 4 — Verkondiging - Meditatief muziekmoment - Lied 738 - Dienst der Gebeden: Dankzegging, Voorbeden,
Stilte en gezamenlijk ‘Onze Vader’ - Aankondiging van de Collecte (deze wordt digitaal gehouden en bij de
uitgang) - Slotlied 793 (Fries) - Zegen, besloten met gezongen “Amen”.

Zondag 19 oktober is er om 19.00 uur een vesperviering in de Sint Martenskerk. Voorganger: ds Hester Wouda
m.m.v. Vocalibre o.l.v. Egbert Klazenga. Organist: Jochem Schuurman.

Het koor zingt madrigalen van Schein (1586-1630). Van tijdgenoot Schiitz zingen we Psalmen uit het
Beckerpsalter en de vesper wordt afgesloten met het Abendlied van Rheinberger. Van harte welkom!

Voor Orde van Vieren: zie bijlage

Digitale collecte zondag 19 oktober

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie
De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de Diaconie: Diaconale doelen in regio/provincie

1/3 voor de Kerk

Wilt u een andere verdeling? Dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

Diaconale doelen in regio/provincie

leder jaar verschijnt er vanuit Classis Fryslan een lijst met daarop ruim 20 diaconaal werkende instellingen. Het
geld gaat hier naar toe.

Enkele voorbeelden zijn de Aanloophuizen in Heerenveen en Leeuwarden, het Studentenpastoraat, de Friese
Rijders voor Oekraine, SUN Friesland (St. Urgente Noden), Solidair Friesland, Hospice Smelnehaven en Het
Lichtpunt. De lijst wordt jaarlijks bekeken en waar nodig aangepast.

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. Sjoerd Spoelstra.

Inleveren potjes jam/compote

Op de komende twee zondagen, 19 oktober en 26 oktober, kunt u de potjes jam/compote die u bestemd heeft voor
de oogst-attenties voor zieken en ouderen inleveren in de Ontmoetingsruimte. Op het podium staat daarvoor een
doos klaar. Alvast hartelijk dank.

De diaconie
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Moment van rust en bezinning

Komende woensdag 22 oktober is er geen moment van rust en bezinning in de Martenskerk. Vanaf 29 oktober weer
van harte welkom, iedere woensdag van 12.30 tot 13.00 uur. Op adem komen rond een tekst en muziek. Afgelopen
woensdag luisterden we naar het lied ‘Offne meiner Liebe ein Tor’ (Open een poort naar mijn liefde) en lazen we
onderstaande tekst van filosoof en dichter Rumi.

Offne meiner Liebe ein Tor: https://open.spotify.com/track/4klud68fkLWVdpdFOOKfPb

De herberg

Dit mens-zijn is een soort herberg;
Elke ochtend weer nieuw bezoek:
een vreugde, een depressie,

een benauwdheid,

een flits van inzicht komt

als een onverwachte gast.

Verwelkom ze;

ontvang ze allemaal gastvrij.

Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt,
die met geweld

je hele huisraad kort en klein slaat,

behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase...

De donkere gedachte,

de schaamte, het venijn;

ontmoet ze bij de voordeur

met een brede grijns

en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt;
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.

Rumi

Levende Adventskalender

Zoals u weet, organiseert de liturgiecommissie dit jaar een levende Adventskalender.

ledere dag in de Adventstijd, in de maand december, gaat er een echte deur open en zondags de kerkdeur.
Er zijn al heel wat open deuren aangeboden! We wachten nog op de laatste 4.

Je kunt aangeven of de gasten ‘s morgens om 10 uur of ‘s middags om half 3 welkom zijn.

Gewoon voor een kop koffie of thee, of misschien wel een spelletje, verhaal of muziek.

Heb ik wel genoeg stoelen? Of komt er niemand? Dat is afwachten........

Meer informatie of opgeven bij Engelien tel. 0621851878
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Allerzielen

Op 2 nov. is het Allerzielen, een gedenkdag, waarop de overledenen herdacht worden.

In Beetsterzwaag is dan de St. Martenskerk (Dorpskerk) aan de van Lyndenlaan geopend van 16.00 -18.00.
Er kan dan een lichtje worden aangestoken tegen al het duister voor de mensen die wij missen.

De kerk is open voor rust en bezinning.

Van harte welkom.

Wie doneert de kerktuin met een zakje bollen (krokus, sneeuwklokje, narcis of tulp)
zodat de kerk(tuin) u volgend voorjaar weer toelacht?

Komende zondagen van oktober staat in de hal van de Ontmoetingskerk

een doos voor uw bollenbijdrage. Bij voorbaat dank voor uw donatie.

Namens het tuinteam, Hilke van Houten 06-57190503

Voor een veelkleurige kerktuin:

Graag wil ik inhaken op het bericht over de bloembolletjes voor de kerktuin (ViaA4 21 september 2025).
Tegenwoordig kiezen veel gemeentes ervoor om biologische (=onbespoten) bloembollen in de plantsoenen te
zetten. Als de wereldse gemeenten hiervoor kiezen, dan kan de kerkelijke gemeente hier zeker ook een eigen
bewuste keuze in maken. Laat uw hart spreken!

Enthousiaste groeten, Leonne Muller
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