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ORDE VAN VIEREN op zondag 7 juli 2024 – Kunstweekend 2024 in de tuin van Revalidatie Fryslân 
Beetsterzwaag (naast restaurant) 
Protestantse Gemeente Via Pacis Beetsterzwaag – Olterterp om 09:30 uur  
Thema: Ik zie jou! 
Voorganger: Ds. S. Alblas Drachten m.m.v. Muziekkorps Euterpe. 
 
Lied 216: 1-3 Dit is een morgen als ooit de eerste – Welkom - Lied 221: 1-3 Zo vriendelijk en veilig als het licht – Gebed -  
Lied 568a: Daar waar liefde heerst en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons. (3x) - O.l.v. Alie Popkema 
vertellen enkele kinderen over hun kunstwerk - Lied 8b: 1-4 Zie de zon, die ze maan - Mensen delen in 1 minuut hoe zij het 
verschil maken - We horen het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25 – 37) - Lied 791: 1, 2, 4 en 6 
Liefde eenmaal uitgesproken – Overdenking - Muzikaal intermezzo - Lied 833: Neem mij aan zoals ik ben (3x) – Gebed -   
Gedicht Toon Hermans: Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken- Slotlied 793: 1, 2 en 3. Bron van liefde, licht 
en leven – Zegen. 
 

 Schilderij van Frank Mudibo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale collecte Zondag 7 juli 2024 
U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie  
De verdeling van de digitale collecte is: 
2/3 voor de Diaconie: Protestantse Kerk - Dovenpastoraat, zie korte toelichting 
1/3 voor de Kerk/onkosten 
Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.      

Nederland - Preken in gebarentaal 
Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. 
Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk 
categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, 
bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat 
hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen. 
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster  
 
Scan de QR-code om te betalen voor Collecte Viering 7/7 Kunstweekend. Gebruik de Camera App op je telefoon.  

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=r_quQ_gOT6Gq_mxhyiTQHQ 
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Tsjerkepaad 2024 van 13 juli t/m 14 september in de St. Martenskerk van 13.30-17.00 uur. 
Buiten kunt u een interessant rondje rond de kerk maken met de folder van de Historische Vereniging ‘Verhalen op het kerkhof’ 
van de St. Martenskerk. Binnen is de tentoonstelling van doopjurken te bekijken. Doopjurken die al generaties zorgvuldig zijn 
bewaard en meerdere malen gebruikt voor baby’s uit dezelfde familie. Er is zelfs een doopjurk, die gemaakt is van parachutestof 
uit de 2e Wereldoorlog. Hartelijk welkom! 
 
Inleveren kopij ViaVia 
De eerstvolgende ViaVia verschijnt op 5 augustus as. Dit nummer loopt tot en met 6 oktober. De deadline voor het aanleveren 
van de kopij is vrijdag 19 juli. 
U helpt de redactie door op tijd aan te leveren en bij voorkeur als bijlage in Word naar kerkblad@viapacis.nl. Uiteraard kunt u 
uw kopij ook op papier inleveren in de brievenbus van de Ontmoetingskerk. 
 
Jam voor de oogst-attentie   
De diaconie maakt elk jaar voorafgaand aan de oogstdienst (dit jaar op zondag 10 november) ruim negentig attenties klaar voor 
zieken, ouderen of mensen die we om andere redenen onze aandacht willen geven. Sinds een paar jaar is dat een potje 
eigengemaakte jam uit de gemeente.  
In de komende weken staat in de ontmoetingsruimte weer een mand klaar met lege jampotjes met deksel en daarin een etiket. 
Hebt u het voornemen jam te maken en wilt u daarvan een of een paar potjes afstaan aan de diaconie, dan kunt u uit de mand 
zoveel potjes halen als u wilt inbrengen.  
Ook al hebt u thuis lege potjes genoeg, we vragen u de potjes en dekseltjes uit de kerk te gebruiken, want die zijn nieuw. Voor 
extra hygiëne bevelen we aan het glas in kokend water voor te spoelen. Als u de hete jam (appelmoes/compote mag ook) in het 
potje doet, deze sluit en 5 minuten omkeert, trekt het vacuüm. Draait u het potje weer om en hoort u bij verder afkoelen het 
deksel ‘ploppen’ (intrekken) dan is de inhoud lange tijd houdbaar.  
Vanaf de startzondag op 22 september kunt u uw jampotje(s) in de Ontmoetingsruimte terugbrengen. Een lapje stof hoeft er 
niet op. We zien er weer naar uit welke mooie jams /compotes worden ingebracht! Alvast dank!  
De Diaconie. 
 
 
 

Bloemengroet  
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. en mevr. Mulder. 
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