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Orde van dienst van zondag 17 mei 2026 in de Ontmoetingskerk om 9.30 uur.  
Voorganger: ds de heer M. Klomp, Marum; organist: de heer G. Zigterman; ouderling van dienst en lector:  
mevrouw H. Dillingh. 
 
Welkom - Zingen: NLB Lied 146C Alles wat adem heeft - Stil gebed - Bemoediging en Groet - Drempelgebed 
(gemeente gaat zitten) - Zingen: NLB Lied 342: 1, 2, 3, 4, 5 - In God de Vader op zijn Troon - Kyrie gebed – 
Glorialied, Zingen: NLB Lied 1005 Zoekend naar licht. 
 
Moment voor de kinderen 
 
Dienst van het Woord 
Gebed bij de opening van de Bijbel (lector): Jesaja 66 10 - 14 - Zingen: NLB Psalm 87: 1, 2Op Sions berg sticht God - 
Lezen (voorganger): Filippenzen: 3: 17- 4: 1 - Zingen: NLB Psalm 87: 3, 4 God zal hen zelf bevestigen - Verkondiging 
- Meditatief muziekmoment - Aankondiging van de collecte (deze wordt digitaal gehouden en bij de uitgang) - 
Zingen: Slotlied NLB Lied 416 (yn it Frysk): Hear, wȇs mei ύs.  
 
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol oant wersjen oer ús weitsje, 
lit gjin kwea ús rigen reitsje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol ús mei Jo wjukken hoedzje, 
stypje as de stoarmen woedzje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
  
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
Wol de wegen foar ús sljochtsje, 
ús net nei ús sûnden rjochtsje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
  
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
as wy wurch en warleas binne, 
lit ús dan troch Jo oerwinne. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
 
Zegen, besloten met gezongen “Amen” 
 
Na afloop van de viering staat de predikant bij de uitgang voor een groet of handdruk. 
 
 

mailto:kerkelijkbureau@viapacis.nl
https://www.viapacis.nl/


 
 

mail naar kerkelijkbureau@viapacis.nl  meer info www.viapacis.nl  
 

17 mei 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Van de predikant 
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt wel wezenzondag genoemd, naar Johannes 14:18 waar Jezus zegt 
‘ik laat jullie niet als wezen achter’. In het Nederlandse woord wees zit ‘wee’. Het heeft te maken met afgescheiden 
of afgesneden zijn. Het gaat erover hoe we verbonden blijven met God en met elkaar. In het Johannes evangelie 
komen in dit verband vaak de werkwoorden ‘kennen’ en ‘liefhebben’ voor. Bij de relatie tot God staat aan de basis 
dat we als mensen ten diepste gekend en geliefd zijn. Wanneer Jezus opgenomen wordt in de hemel geeft hij zijn 
zegen, om te midden van gebrokenheid te blijven leven vanuit liefde van God.  
 
Verbondenheid met God stond ook centraal in de All inclusive viering voor alle leeftijden van afgelopen zondag. Op 
deze nieuwsbrief zie je een collage van een paar vrolijke foto’s. Het ging over verbondenheid van de ranken met de 
wijnstok en over de vruchten die dan kunnen groeien. Frans Bolier had een prachtige boom gemaakt, die in de kerk 
blijft staan. Er liggen nog wat vruchten en druppels onder die je kunt toevoegen aan de boom. Er werden ook potjes 
versierd en gevuld met zonnebloemzaadjes. Laat je het weten als er een zonnebloem uitkomt? Wij horen ook graag 
tips en tops, want in het nieuwe seizoen staan er alweer een paar All inclusive vieringen op de planning.  
 
Hester Wouda 
 
Bijlagen bij nieuwsbrief 15 mei 
Apart vindt u bij deze nieuwsbrief Viapacis d.d. 15 mei 2026 twee bijlagen in pdf-formaat:  
1 - Verkort overzicht Jaarrekening 2025 
2 - Toelichting/verslag College van Diakenen bij Verkort Overzicht Jaarrekening 2025 
 
 
 

Digitale collecte zondag 17 mei 
U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie 
De verdeling van de digitale collecte is:  
2/3 voor de Diaconie: Diaconale doelen in regio/provincie  
1/3 voor de Kerk                                                                                                                                                                       
Wilt u een andere verdeling? Dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving. 
  
Ieder jaar verschijnt er vanuit Classis Fryslân een lijst met daarop zo’n 20 diaconaal werkende instellingen die 
vanuit de diaconieën worden gesteund. Ook wij doen hieraan mee. Enkele voorbeelden van deze instellingen zijn 
de Aanloophuizen in Heerenveen en Leeuwarden, het Studentenpastoraat, de Friese Rijders voor Oekraïne, SUN 
Friesland (St. Urgente Noden), solidair Friesland, Hospice Smelnehaven en Het Lichtpunt. De lijst wordt jaarlijks 
bekeken en waar nodig aangepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloemengroet  
De bloemen van Hemelvaartsdag zijn gegaan naar mevr. Reina de Boer-van der Zee. 
De bloemen van zondag 17 mei mogen als groet van de gemeente naar dhr. Grietzen Plantinga. 
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Kaarsen voor Oekraïne 
Onlangs heb ik een oproep aan u gedaan om restanten van kaarsen bij mij in te leveren voor Oekraïne. Van de 
restjes worden nieuwe kaarsen in conservenblikjes gemaakt voor de soldaten. Voor licht en soms om eten op te 
warmen. Stel je dat eens voor! 
Inmiddels heb ik al wat gekregen, o.a. ook een grote paaskaars van een bewoner van Commissieweg. Geweldig! Ik 
wil u dit toch nog graag een keer onder de aandacht brengen. Heeft u nog restjes kaarsen? Tot eind mei kunt het bij 
mij brengen. Daarna zorg ik dat het bij de Fryske Riders komt. Al vast reuze dank. 
 
Hennie Nekesa Dillingh, Fockema Andreaelaan 23. 06-12318165 
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Kalm Sweach Challenge 
In de Bloeiweek zal op meerdere avonden een korte activiteit worden georganiseerd die u helpt om bewust en met 
aandacht te zijn in het hier en nu, en om te ont-stressen. Dit is een mooie kans om kennis te maken met allerlei 
ontspannende activiteiten,  die voor u wellicht nog onbekend waren. Ga de uitdaging aan, doe mee en merk het 
effect! 
Drie dorpsgenoten gaan de uitdaging in ieder geval aan, en doen aan alle activiteiten mee.  
Linda van der Meulen (arts), Ans Tolman (drogist) en Evert Kronemeijer (geestelijk verzorger) krijgen apparatuur die 
meetbaar maakt welke invloed activiteiten hebben op stress en ontspanning en wat dit met een mens doet. Zij 
houden een dagboek bij, worden vooraf geïnterviewd en hebben een evaluatie met Kees Wallis (sportpsycholoog bij 
Cambuur, werkzaam bij NeuroRC). 
Bij sommige Kalm Sweach activiteiten kan het aantal deelnemers beperkt zijn; om zeker te zijn van deelname kun je 
je wel van te voren opgeven (via evert.kronemeijer@hetnet.nl). Maar inschrijven is niet noodzakelijk, iedereen kan 
zich verder ter plekke melden. 
Plaats: bij Tropische Kas, ingang via Hoofdstraat / Overtuin van het Lycklamahuis 
Tijd: 19:00-20:00. Programma: 
Vrijdag 5 juni - Hartchakra beweegmeditatie (Alberta van der Heide) 
Zaterdag 6 juni - Qigong (Ellen Zwanenburg) 
Zondag 7 juni - Het muzikale bad (Stephan Mooibroek) 
Maandag 8 juni - Mediteren rond Franciscus (Hester Wouda) 
Dinsdag 9 juni - Improviseren met klank (Monique Suring) 
Voor meer informatie én volledig programma Bloeiweek: https://beetsterzwaag.bloeit.frl/ 

 
Zondag 7 juni: Preek van de leek 
In het kerkblad hebt u kunnen lezen dat burgemeester  
Andries Bouwman in de Bloeiweek de Preek van de leek verzorgt.  
Deze dienst wordt gehouden in de Overtuin van het Lycklamapark 
(bij de Tropische Kas). We beginnen de dag met koffie, thee en 
ontmoeting vanaf 10:00 uur. 
We willen u als gemeenteleden vragen om wat lekkers te bakken 
voor bij de koffie. Zodat er voldoende is voor iedereen!!  
Om 11:00 uur begint de dienst. NB Mocht het slecht weer zijn, dan 
wijken we uit naar de Ontmoetingskerk. 
Rond 12:00 uur is er een picknick / lunch voor het hele dorp. Er staat 
van alles klaar aan soep en salades (gemaakt door de Kookploeg van 
de Bloeizone Beetsterzwaag). Maar je kan ook je eigen broodje meenemen. Graag je eigen bord, mok en bestek meenemen. 
Er zijn een beperkt aantal stoelen en tafels, neem zelf eventueel een stoel of kleedje mee. 
Na de lunch is er een programma voor jong en oud, waaronder poppentheater, lasergun, rondleiding tropische kas.  
Voor meer informatie én volledig programma Bloeiweek: https://beetsterzwaag.bloeit.frl/ 
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