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Orde van dienst zondag 14 december 2025 om 09:30 in de Ontmoetingskerk
Voorganger: Ds. H. Wouda — Organist H. Duizendstra
Derde zondag van Advent - Gaudete — verheugt u!

Maria: draad in Gods weefgetouw?

Orgelspel - Welkom, mededelingen en filmpje Moldavié - Aansteken van de adventskaarsen - Zingen: Psalm 24:
1, 2,3 en 5 - Stilte - Bemoediging en drempelgebed - Zingen: 439: 1 en 2 - Kyriégebed - Zingen: 466: 1,3 en 5 -
Kerstgroet uit Moldavié - Gebed voor de opening van de Schrift - Lezen: Jesaja 35: 1 - 10 - Zingen: 608: 1 en 2 -
Lezen: Lucas 1: 26 — 38 - Luisteren: ‘The Virgin, Spinning’, Katy Wehr — Overdenking — Orgelspel - Afkondiging
overlijden - Voorbeden, afgewisseld met lied 458 (Frysk) - Stil gebed en Onze Vader - Uittochtslied: 435: 1,2 en 4
‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’ — Zegen — Orgelspel

‘Annunciatie’, St. Sophia
Kathedraal, Kyiv (1050)

Digitale collecte zondag 7 december

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie
De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de Diaconie: Kerk in Actie — Werelddiaconaat

1/3 voor de Kerk

Wilt u een andere verdeling? Dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

Toelichting collecte: Moldavié (2025-8) Kinderen en ouderen worden gezien

Moldavié is het armste land van Europa. Door werkloosheid en armoede werkt een deel van de
beroepsbevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven alleen achter. In de twee dagcentra van de
christelijke organisatie Bethania krijgen kinderen een gezonde maaltijd en huiswerkbegeleiding en ouderen
ontvangen zorg thuis.

Meer lezen? kerkinactie.nl/moldavié

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de Fam. Abma - van der Ploeg.

mail naar kerkelijkbureau@viapacis.nl meer info www.viapacis.nl
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Van de predikant

Gaudete! Verheug je! De naam van de derde zondag van Advent wijst alvast vooruit naar de vreugde van Lucas 2:10
waar de engel tegen herders zegt: “Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde
betekent voor heel het volk’. De liturgische kleur is daarom roze, want het feestelijke wit van kerst schijnt al vooruit
door het sobere paars van Advent. We hebben in onze kerk geen roze liturgische kleden, maar het roze komt wel
terug in de liturgische schikking van deze zondag.

Komende zondag is er ook extra aandacht voor het Kerk in Actie project voor Moldavié. Daarom deelt priester Wasili
uit Moldavié in een filmpje een kerstgroet met ons. De meeste Moldaviérs zijn lid van de Roemeense of Russisch-
orthodoxe kerk, waar Maria een belangrijke rol speelt. Priester Wasili zegt: “in Maria komt het goddelijke en
menselijke samen”. We lezen over de geboorteaankondiging aan Maria door een engel. Ook hier zegt de engel ‘wees
niet bang’. Een uitspraak die we telkens weer mogen horen, zeker te midden van alles wat zorgen baart: wees niet
bang, verheug je om de komst van de Heer!

Hester Wouda

Bloemschikking 14 december 2025 3e zondag in de ADVENT

Toelichting: Meditatieve tekst

De duiven en de engel zijn boodschappers van de Boodschappers van de Geest.
Geest. Zij kondigen aan wat komt. De engel brengt Een engel zweeft,

vreugde, Johannes getuigt, geinspireerd door de Geest | brengt beweging, brengt vreugde.
spreekt hij van nieuw begin. 'Zie, ik verkondig u.’

Johannes spreekt, het licht breekt door,
Derde Advent,
een glimp van wat komt.

Van de Werkgroep Kerk in Actie van Via Pacis

Komende zondag is weer de collecte voor ons projectland Moldavié, we bevelen deze natuurlijk van harte aan!

Op de thermometer in de ontmoetingsruimte kunt u bekijken van we tot nu in 2025 als gemeente bijgedragen
hebben. Na de dienst kunt u in de Ontmoetingsruimte bij ons ook weer diverse Moldavische producten kopen:
diverse Varely wijnen, rood en wit, walnootolie, handcreme, honing + theecadeautjes. Deze keer nieuw: heerlijke
geurstokjes, geurkaarsen en bruisballen (alles van natuurlijke materialen). We hopen dat u ook op deze manier een
steentje bij wilt dragen.

In Moldavié is ontzettend veel armoede, maar zelfs in die armoede weet men nog te delen.

Dat laat onderstaand bericht ons zien.

Als de eerste bommen vallen in Oekraine, slaat Natalia (33) met haar zoon op de vlucht naar Moldavié. Ze vindt
onderdak in een noodhulpcentrum van Kerk in Actie-partner Homecare in Stefan Voda. Daar krijgt ze korte tijd later
een bericht dat niemand wil horen: haar man en ouders zijn omgekomen toen een raket hun flatgebouw raakte.
Natalia is erg dankbaar voor alle hulp in Oekraine “De mensen hier hebben hun hart echt voor ons opengesteld. De
Moldaviérs zijn zo gastvrij! We krijgen eten en medische zorg, en mijn kind kan hiernaar school. Wat zou ik zonder
hen moeten?” Hoe goed ze het ook heeft in Moldavié, Natalia wil graag weer zo snel mogelijk naar huis: ze verlangt
heel erg naar vrede.

mail naar kerkelijkbureau@viapacis.nl meer info www.viapacis.nl
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Adventsvesper met Vocalibre
Zondagavond 14 december kun je alvast helemaal in de kerstsfeer komen tijdens de Adventsvesper om 19.00 uur in
de Martenskerk. Onder leiding van dirigent Egbert Klazenga voert vocaal ensemble Vocalibre bekende en minder
bekende Christmas Carols uit. De liederen worden afgewisseld met lezingen, gebeden en een kort kerstverhaal.
Organist is Jochem Schuurman en voorganger is ds. Hester Wouda. Van harte welkom!

‘Woord van licht’,
Corinne Vonaesch

LET OP!! Onze livestream op Kerkomroep. LET OP!!

Vanaf zondag 7 december is onze livestream alleen via Kerkomroep te bekijken.

Dit betekent dat u via de app van Kerkomroep en via de website www.kerkomroep.nl onze
vieringen kunt kijken en luisteren. De link hiernaar kunt u ook vinden op onze site:
www.viapacis.nl.

Adventskalender

We hebben bijna twee Adventsweken-met-open-deuren gehad.
Helaas blijft de deur van Patrizekloft 13 zaterdag dicht i.v.m. de begrafenis van Elly Salverda.
De begintijd wisselt deze week nogal!

Op maandag 15 dec. bent u welkom om 14.30 uur bij Wyldsang 18.
Op dinsdag 16 dec. om 10 uur op Beetsterweg 10.

Op woensdag 17 dec om 14.30 bij de Utgong 7

Op donderdag 18 dec ook om 14.30 bij Utgong 6.

Op vrijdag 19 dec kunt u om 10 uur terecht op Boslaan 2

En zaterdag 20 dec wordt u om 10 uur verwacht aan de Singel 14.
Vol verwachting klopt ons hart.....

ADVENTSKALENDER van zondag 30 nov. — donderdag 25 dec.

Kijk! Laat je verrassen door Gods weg in deze wereld.

Dat is het thema van de papieren adventskalender van de Protestantse Kerk. (Niet verwarren met de Levende
Adventskalender ;-)

Deze kalender met prachtige foto’s biedt voor elke dag een overdenking met daarbij liederen, gebeden en citaten.
Om zo stap voor stap op weg te gaan naar Kerst.

Ze liggen verspreid in de hal en in de Ontmoetingsruimte om gratis mee te nemen. We hopen dat ze allemaal een
plek bij u thuiskrijgen. Veel kijk- en leesplezier

Warm aanbevolen door de diaconie

Filmavond: Le fils de I'autre
Helaas liep de film mis door een technische storing. Er is een nieuwe datum gepland op dinsdag 13 januari om 19.30
in de kerk van Langezwaag. Bijdrage 5,-.

Wilt u daar naar toe dan kunt u zich nog opgeven bij Pietsje v.d. Molen Pietsjevdmolen@hetnet.com.
Voor meer info verwijzen wij u naar het ‘gele boekje’ op de website van de kerk www.viapacis.nl.

De Inspiratiecommissie
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