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Van de predikant 
Op onze (taalfoutjes-)scheurkalender staat vandaag dat Valentijnsdag begon met bloed en eindigde met bonbons. 
De dag van de liefde schijnt vernoemd te zijn naar een heilige die volgens de overlevering op 14 februari werd 
gedood. Volgens de legende zou priester Valentijn in de derde eeuw in Rome christelijke huwelijken hebben 
voltrokken ondanks een verbod. Deze huwelijken waren bijzonder gezegend! 
 
In de bijbel zijn meerdere woorden voor liefde, zoals eros, filia en agapè. In filia en eros zit iets wederkerigs; bij 
agapè gaat het meer om een vorm van liefde zonder voorwaarden. We kennen het woord ook wel van zogenaamde 
agapè-maaltijden. Jezus deelde regelmatig de maaltijd. De eerste christenen kwamen in deze traditie bij elkaar thuis 
en brachten zelf eten en drinken mee. De maaltijd drukte de onderlinge verbondenheid uit en de verbondenheid 
met Christus. Heel toepasselijk dus dat de diaconie morgen een hartige taarten buffet organiseert op de dag van de 
liefde!  
 
Hester Wouda 
 

Orde van dienst van Zondag 15 februari 2026 in de Ontmoetingskerk, aanvang 9.30 uur, 6e zondag na Epifanie. 

Organist: dhr. T.J. van der Kooij - Voorganger: ds. Bart Elbert 
 
Orgelspel - Welkom - Eerste Psalm: Psalm 8: 1 allen, 2 Hoge Stemmen, 3 Lage Stemmen, 4 Hs, 5 Ls, 6 Allen – 
Stil moment - Onze Hulp en Drempelgebed - Lied 158 B - Kyriegebed – na de zin ‘zo bidden wij’: lied 301 K -
Loflied: Lied 304 - ROND HET WOORD – Gebed - Lezing Tenach: Genesis 2: 4-8 en 2: 18-23 - Lied: 825: 1, 3, 4 en 5 
- Evangelielezing: Mattheus 5: 16-20 - Lied: 316: 1 en 4 – Overdenking - Lied 538 - GEBEDEN EN GAVEN - 
Dankgebed en voorbede – Stilte – Onze Vader - Lied 422 - Zegen. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Digitale collecte zondag 15 februari 
U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie                                                      
De verdeling van de digitale collecte is: 
2/3 voor de Diaconie: Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat 
1/3 voor de Kerk                                                                                                                                                                      
Wilt u een andere verdeling? Dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving. 
  
Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat  
Omzien naar gevangenen 
In Nederland zitten ruim 33.000 mensen een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus roept ons op om 
barmhartig naar hen om te zien. Daarom steunt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun families om 
te werken aan herstel. Hierbij is er extra aandacht voor kinderen die een vader of moeder in detentie hebben. 
Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die gevangenen bezoeken, begeleiden en helpen bij een nieuwe start. Zo 
krijgen zij weer perspectief op een betere toekomst. 
 
Meer lezen: kerkinactie.nl/gevangenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar mevr. S. Zijlstra-van Dalen, It Merkelân 42. 
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Activiteiten 
3, 10 en 17 maart  Paaskaarskring: Brongergahus, Meyerweg 70, De Knipe 
23 maart  Tuin van de Opstanding Parochiezaaltje Katholieke Pauluskerk Gorredijk 
18 en 19 april  Iconenexpositie St. Martenskerk Beetsterzwaag 
23 april    Excursie naar Iconenatelier 13.15 vanaf Ontmoetingskerk Beetsterzwaag 
Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten verwijzen wij u naar het Inspiratieboekje dat op de website 
van de kerk vermeld staat. Ook komen ze in de Nieuwsbrief als reminder. 
 
Lezing in Boornbergum: ‘Dansen over een kristallen brug’.  
Een avond over chassidische legenden, kunst van H. N. Werkman en gedichten/liederen van Eppie Dam  
 Op 16 februari om 19.30 uur neemt dr. Jan Henk Hamoen ons mee in de wereld van de chassidisch-joodse 
gemeenschap. Zijn nieuwste boek “Dansen over een kristallen brug” verbindt de chassidische legenden en werken 
van de Groningse kunstenaar Werkman, een uitgave die tijdens de tweede wereldoorlog circuleerden, met een 
actuele toelichting en gedichten van Eppie Dam. Deze gedichten zullen we, als liederen getoonzet, ook met elkaar 
zingen. Na afloop is er een drankje, toegang is gratis en iedereen is welkom!  
Spreker  : dr. Jan Henk Hamoen 
Plaats  : PKN Kerk Boornbergum, Westerbuorren 11 
Info  : carola@ds-dahmen.nl 
 
Bibliodrama: Bewegen in en uit het Verhaal 
De bijbel staat vol verhalen over mensen en dieren en hun God. 
Verhalen zijn er om met elkaar te delen, te lezen, te horen en te spelen. 
Bibliodrama wil ons op weg helpen een Bijbelverhaal anders te lezen, te horen en te ervaren. Bibliodrama is niet een 
verhaal naspelen. Het is geen toneelstuk. Maar vanuit de beweging kan het heel verrassend zijn om het verhaal 
opnieuw te ontdekken. We gaan met elkaar op zoek naar wat een Bijbelverhaal bij ons in beweging brengt. De avond 
zal worden geleid door emeritus predikant Bert Elbert uit Heerenveen. Van harte welkom. 
Datum   : woensdag 25 februari om 19.30 uur 
Plaats  : Ontmoetingskerk, Schansbrug 3, 8401 RX Gorredijk 
Leiding  : Bart Elbert 
Bijdrage  : € 5,00 
Opgave  : tinynijzing@hotmail.com of 0513 - 542073 
  
De Inspiratiecommissie 
 
Oprichting Dorps Steunpunt Beetsterzwaag 
Vrijwel alle dorpen in de gemeente Opsterland hebben een dorpssteunpunt.  
Je kunt bij het dorpssteunpunt terecht voor informatie en advies en als je (tijdelijk) een helpende hand nodig hebt. 
Zoals bijvoorbeeld:  

• - Ik moet een formulier invullen. Kan iemand hierbij helpen?  
• - Ik heb mijn been gebroken. Kan iemand mijn hond uitlaten? 
• - Ik ben nieuw in het dorp. Wat is er allemaal te doen? 
• - Ik heb een rolstoel nodig. Hoe moet ik dat regelen? 
• - Ik kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer en wil toch graag familie bezoeken. Welke 

mogelijkheden zijn er? 
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• - Het lukt niet meer om zelf te koken. Welke mogelijkheden zijn er om toch elke dag een warme maaltijd te 
eten? 

• Een mooi initiatief, waarbij dorpelingen elkaar (vrijwillig) helpen met kleine, concrete hulpvragen. 
• Voorwaarde is dat het incidentele hulp is (het gaat dus niet om structurele of langdurige hulp). 
• En in onze buurdorpen zoals Ureterp, Hemrik, Tijnje en Nij Beets werkt het dorpssteunpunt goed! 
• Maar... in Beetsterzwaag bestaat zo'n steunpunt nog niet. Hoog tijd om dat ook in ons dorp te organiseren. 
• Een kleine groep Sweachsters is begonnen om dit op poten te zetten, in overleg met Gemeente Opsterland, 

Plaatselijk Belang en Bloeizone. 
• Afgelopen donderdag zijn ze daarvoor in de Ontmoetingskerk bij elkaar gekomen. 
• Als kerk willen wij natuurlijk graag aanhaken bij dit mooie initiatief. 
• Daarom ben ik op zoek naar mensen die namens onze kerk willen meedoen met de oprichting van het 

dorpssteunpunt. 
• Wil je zelf meedoen? Of ken je iemand waarvan je denkt dat die dat leuk zou vinden? 
• Reacties graag naar Sipke Witteveen via sipke@kpnmail.nl of 06 - 2161 3768. 
• Het zou toch prachtig zijn als wij als kerk ons steentje kunnen bijdragen aan het welzijn van alle Sweachters? 
 
Hartelijke groet, Sipke Witteveen 

 
Koningsdag 2026, doe je mee? 
Vorig jaar hebben we meegedaan aan Koningsdag, met een Open Kerk en een kraam op de braderie. 
Dat was niet alleen heel gezellig, maar ook een waardevolle toevoeging voor het dorp! 
En nu doen we weer mee met plannen voor wel 4 activiteiten: 
1] Kerk open, waarbij we symbolisch een Hart vullen met Licht 
2] Kraam op de braderie met opbrengst voor Moldavië 
3] Een wagen bouwen (met Frans!) om mee te doen aan de optocht 
4] Een gezellig terrasje of koffiehoekje 
 
Om dit voor elkaar te krijgen is er wel hulp nodig: in de voorbereiding en op de dag zelf. 
Daarom deze uitnodiging: help mee zodat het deze keer nog gezelliger en succesvol wordt. 
Het zou toch schitterend zijn als we een Via Pacis praalwagen door het dorp laten rollen? 
Of het allemaal lukt? Dat hangt ervan af of er genoeg mensen willen meehelpen. 
Reacties graag naar Sipke Witteveen via sipke@kpnmail.nl of 06 - 21 61 37 68 
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