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Orde van dienst zondag 5 april 2026, Ontmoetingskerk.  
Voorganger: Ds. Hester Wouda. Organist: de heer Hans Duizendstra. 
 

 

De muur is afgebroken 

Orgelspel; Welkom en mededelingen; Intochtslied: 600:1-3 ; Tekst: Het duister is geweken;  Zingen: 
Licht dat terugkomt; Ondertussen wordt de Paaskaars binnen gebracht 
Bemoediging; Zingen: 600:4 en 5 ;  Drempelgebed;  Zingen: 625 ; Kyriëgebed ; Psalm 118: 1, 8 en 9 ;  
Gebed van de zondag ; Lezen: Exodus 14:9-14;Zingen: 605:1-3 ;  Lezen: Johannes 20:1- 23;  
Zingen: 642, 1, 2 en 4 (Frysk); Lezen: Efeziërs 2:13-22 ; Zingen: 642: 5, 7 en 8 (Frysk);   
Overdenking;  Luisteren: 636 ;  Afkondiging overlijden; Voorbeden, afgewisseld met: 368f  
Stil gebed en gezongen Onze Vader (Maak alles nieuw); Uittochtslied: 630:1, 3 en 4 ;  Zegen ; Orgelspel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Digitale collecte zondag 5 april 
U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie                                                      
De verdeling van de digitale collecte is:  
2/3 voor de Diaconie:  Paascollecte - Kerk in Actie – Werelddiaconaat  
1/3 voor de Kerk                                                                                                                                                                      
Wilt u een andere verdeling? Dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving. 
  
Moldavië (2026-3) - Kinderen en ouderen worden gezien  
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven 
achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke 
organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze een warme maaltijd 
en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra 
terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.  
Meer lezen: kerkinactie.nl/opvangmoldavie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar Marten Postma, Vlaslaan 73. 
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Bloemschikking   Eerste Paasdag  Veertigdagentijd  5 april 

Toelichting: Meditatieve tekst 

Schikking: 
Een feestelijke schikking moest het worden. Met 
narcissen. De narcis die als het ware het nieuwe leven 
belichaamt, symbool van de lente. Naast de narcissen 
staan bloeiende bloesems in de waaier. 

Een bloeiende tuin  
bloemen van het begin, inspiratie  
voor een brede beweging 

 

Diensten in de Stille Week 2026: 

Goede Vrijdag 3 april 19.30 uur in de Ontmoetingskerk 

Paaswake 4 april 21.30 uur in de Sint Martenskerk  

De Paaswake vieren we in de Sint Martenskerk. Er zijn liedboeken aanwezig, maar waarschijnlijk niet helemaal 

genoeg voor iedereen, dus als je eraan denkt is het fijn als je je eigen liedboek mee kunt nemen!  

Paasontbijt 5 april 

Graag nodigen wij u uit om aan te schuiven bij het paasontbijt op zondagochtend  5 april. Wij beginnen om 8.45 in  

Iconen: expositie en excursie 
Het woord icoon is afgeleid van het Griekse ‘eikoon’ en betekent beeld of beeltenis, maar met de ontwikkeling van 
de Christelijke kunst ging het heilig of sacraal beeld betekenen. Iconen zijn van oorsprong religieuze objecten. Zij 
hebben een belangrijke functie binnen de Oosters-Orthodoxe kerk. De icoon neemt daar eenzelfde plaats in als het 
geschreven woord en maakt deel uit van de liturgie. De icoon wordt geacht de afgebeelde persoon werkelijk 
aanwezig te doen zijn. De verering geldt dan ook niet de beeltenis, maar de afgebeelde heilige. De geschiedenis van 
het icoon schilderen gaat terug tot de evangelist Lukas. De oudst bewaard gebleven iconen stammen uit de 6e eeuw 
en bevinden zich in het St. Catharina klooster in de Sinai-woestijn. 
 
Bij de expositie zijn iconen te zien van Hennie Dillingh, die tijdens openingstijden aanwezig is om vragen te 
beantwoorden. In dezelfde week kunt u mee op excursie naar het atelier “Elisabeth”, in een oud kerkje van 
Lettelbert, waar Johanna Kouwenhoven ons mee zal nemen in de wereld van iconen. 
 

Iconenexpositie : 
Data  Zaterdag 18 en zondag 19 april 
Plaats  St. Martenskerk, van Lyndenlaan 5, 
Tijd  Vrije inloop van 13.00 - 17.00 uur 
Leiding  Mw. Hennie Dillingh 
Bijdrage vrijwillige bijdrage 
Opgave  Niet nodig 
Informatie Mw. Hennie Dillingh : 06/12318165 
 

Excursie naar iconenatelier : 
Datum  Donderdag 23 april 
Plaats  Hoofdstraat 162, Lettelbert 
Tijd  14.00-16.00 uur 
Vertrek  13.15 uur vanaf de Ontmoetingskerk,      
Achter de Hiemen 41, 
Leiding  Johanna van Kouwenhoven 
Bijdrage Vrijwillige bijdrage ten bate van 
instandhouding van het iconenatelier 
Contactpers. Mw. Hennie Dillingh 
Opgave  Hennie_dil@yahoo.com of 
06/12318165   (Max. 20 pers.) 
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OPROEP 
 In samenwerking met de   Diaconie van de Doarpstsjerke Nij Beets organiseren wij voor de cliënten van de 
Voedselbank Opsterland (en dorpsbewoners met een hele smalle beurs) een kledingbeurs op zaterdag 11 april a.s. 
Wij zijn op zoek naar mooie en schone  kleding ;  jassen, schoenen, maar ook sjaaltjes, sieraden, riemen e.d. zijn 
welkom, in alle soorten en maten, voor kinderen, mannen en vrouwen 
Tot en met 8 april In te leveren bij:   Fam. Rozenberg, Eineflecht 18 / Dhr.A van der Meulen, Vrijburgstraat 17. 
                        Alvast hartelijk dank,  Diaconie Doarpstsjerke Nij Beets  en  Diaconie Prot. Gem. Beetsterzwaag 
  
Deadline kopij ViaVia 
De eerstvolgende ViaVia verschijnt op 27 april a.s. Dit nummer loopt tot en met 28 juni.  
De deadline voor het aanleveren van de kopij is vrijdag 10 april. 

U helpt de redactie door op tijd aan te leveren en bij voorkeur als bijlage in Word. naar kerkblad@viapacis.nl. 
 
Wagen Koningsdag 

De wagen begint al flink vorm te krijgen! Hoe de hij er uit komt te zien, blijft een verrassing tot aan Koningsdag :) Het 

thema willen we u al wel vast verklappen: in de onrustige wereld waarin we ons op dit moment bevinden, zijn we via 

de duif uit ons logo uitgekomen op de zachte kracht van Flower Power!  

Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond vanaf 19.30 en zaterdags vanaf 10.00 wordt er gewerkt in de schuur van 

Gjalt en Leonne, Sweachsterwei 2. Iedereen is nog steeds van harte welkom om te komen zagen, schuren, timmeren, 

knutselen, verven, naaien etc. etc.  Geef het ook aan als u mee wilt lopen of op de wagen wilt zitten!  

Tuinen, balkonnen en ramen versieren 

Verder lijkt het ons een leuk idee om aansluitend op de wagen door het hele dorp versierde tuinen te zien in het 

thema Flower Power. Heeft u geen tuin, dan kan er ook wat op of aan uw balkon of voor het raam komen, natuurlijk. 

Op die manier zorgen we met elkaar voor een leuk verrassingseffect in het dorp! Doet u al met de straat mee, dan 

heeft dat natuurlijk prioriteit. Maar niet elke straat doet mee. Het zou verrassend zijn als er juist in de straten die 

niet in een thema versierd zijn, plotseling her en der wel versiering is! Denk bij het thema Flower Power aan uw 

jonge jaren. Misschien hangt er nog wat in de kast, of heeft u nog spullen van die tijd, wat een paar dagen in de tuin 

kan. Internet bruist ook van de ideeën om inspiratie op te doen. Op Koningsdag zelf trekken we de kar door het 

dorp, en wordt voor iedereen het verband met de tuintjes duidelijk.   

Frans, Evert, Frans, Durk, Gerben, Afke, Aline, Maaike, Marije, Gerda, Hester, Jeannette, Hinkje,  

Robert, Gjalt, Leonne, Henk, Sipke, Gertiena, Jantin 

Boeken verkoop op Koningsdag voor project Moldavië. 
Wilt u hiervoor boeken doneren ? 
Dan kan dat op 18 en 25 april van 11.00 tot 13.00 uur in de ontmoetingskerk ingang vlaslaan. 
De voorkeur gaat naar poezië, romans, thrillers, fryske en natuur boeken. 
Voor vragen kunt u bellen 06-11349085. 
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Kaarten en Postzegels 
Jouw postzegels en kaarten zijn geld waard! 
Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie 
toekomst geven. 

Maar dit weet u natuurlijk allang         Nieuw is dat er een andere inleverdoos is. Te herkennen aan de rode sticker op 
het deksel: ‘Lever hier je postzegels en oude ansichtkaarten in’.  

Het doosje/bakje staat op de tafel bij binnenkomst van de kerk. Er zit geen gleuf in, wel kan het deksel eraf       
Hoe werkt het ook alweer? 

Postzegels: 
Knip de postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. 

Kaarten: 
Lever deze kaarten wel in: 
. Ansichtkaarten (enkele kaarten, die niet in een envelop verstuurd worden) 
. Bijzondere kaarten: Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het     
  Kind, Removos, Marjolein Bastin en Stichting Kinderpostzegels. 
Deze kaarten zijn niet te gebruiken:   . geboortekaartjes;  . zelfgemaakte kaarten; . dubbele kaarten (behalve 
bijzondere, zie boven) 
  
Kerk in Actie zamelt ook oude mobieltjes, munten en cartridges/toners in. Deze krijgen in veel gevallen een tweede 
leven en dat levert niet alleen geld op maar is ook beter voor het milieu. 
Ook hiervoor staat een doos op tafel. Munten kunnen in de postzegelbak. 

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/postzegels;  
Van harte aanbevolen!   De diaconie 

Voedselbankzondag voortaan íedere zondag! 
We zijn gewend dat het iedere eerste zondag van de maand Voedselbankzondag is. 
A.s. zondag 5 april is het weer zover en is er gelegenheid om spullen in te leveren voor de Voedselbank. Wat er 
verandert is dat het krat voortaan íedere zondag klaar zal staan zodat er vaker gelegenheid is om producten in te 
leveren. Want, hoe meer hoe beter :-)  
Nog steeds hebben veel mensen in Nederland hulp nodig en o.a. op deze manier kunnen wij hen steunen. Zoals 
bekend zijn alleen houdbare producten hiervoor geschikt. 
Ook kunnen er voor dit doel DE punten gedoneerd worden in het DE puntenblikje.  
Naast bovenstaand is het nog mogelijk de Voedselbank financieel te steunen. U kunt uw gift overmaken op  NL 39 
RABO 0101 7159 78  t.n.v. St. Voedselbank Opsterland. De donaties zijn bedoeld voor inkoop van producten en voor 
transport- en energiekosten. Al deze kosten worden, zoals thuis ook te merken is, steeds hoger. 
Van harte aanbevolen en alvast dank! 
De diaconie 
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