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Digitale collecte Zondag 22 juni 
U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie                                                      
De verdeling van de digitale collecte is: 
2/3 voor de Diaconie: Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat 
1/3 voor de Kerk                                                                                                                                                                      
Wilt u een andere verdeling? Dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.  
 
Collecte Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat 
Nederland – Geef vluchtelingen een thuis 
Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makkelijk. Of je nu asielzoeker, statushouder of arbeidsmigrant bent 
of helemaal niet over papieren beschikt, je belandt in lange procedures en uitzicht op een betere toekomst 
ontbreekt vaak. Kerk in Actie werkt samen met diverse (kerkelijke) organisaties die deze mensen helpen met 
informatie, advies en scholing om hun zelfredzaamheid te stimuleren. Ook proberen ze een passend 
onderkomen te vinden voor wie in een asielzoekerscentrum wacht op een plek om opnieuw te beginnen.  
Op 20 juni was het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren we vandaag voor een beter leven voor 
vluchtelingen in ons eigen land. Meer lezen? kerkinactie.nl/thuisvoorvluchtelingen 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Orde van dienst van zondag 22 juni 2025 om 9.30 uur in de St. Hyppolytuskerk te Olterterp 
1e zondag van de zomer - Voorganger Ds. H. Wouda, muzikale begeleiding van W. Zijlstra. 
 
Muziek - Welkom en mededelingen - Zingen: ‘Bijeengeroepen uit onze huizen’ vers 1 en 2 - Bemoediging en 
drempelgebed - Gebed voor de zomer – Zingen: Lieten fan leauwe en langstme 162 ‘God dy’t alles makke’ –  
Lezen uit Psalm 104 - Zingen: Psalm 117 D ‘Laudate omnes gentes’ (herhalen, ondertussen lopen we naar buiten) 
- 1. Jozef en zijn broers - Zingen: Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’ - 2. De dromen van Jozef - 3. Jozef in de put 
- Zingen: ‘Als alles duister is’ (3x) - 4. Jozef: Bevestiging - Overstap Ylwar Jelsma - Zingen: In een land van licht en 
donker (melodie van Wat de toekomst brenge moge) - Zegen voor Ylwar - 5. Jozef: Ontvangen om te geven -  
(We gaan weer naar binnen) – Collecte bij de uitgang - Zingen: HH 712 ‘Wij willen gaven delen’ vers 1, 2 en 3 –  
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader - Zingen: Ga maar gerust LlvO II-15 vers 1, 2 en 3 – Zegen. 
 
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken, u bent van harte welkom. 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemen 
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar dhr. Kees Schram. 
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Raad van Kerken Gorredijk e.o. organiseert: 
Taizéviering op zondagavond 22 juni in de Mattheüstsjerke van Langezwaag.  
De ervaring leert dat een avond Taizé zingen iets met een mens doet: je komt tot rust, je wordt geraakt, je geniet, je 
raakt geïnspireerd. Door de Raad van Kerken van Gorredijk en omgeving wordt op zondagavond 22 juni in de 
Langezwaag een zomeravondviering georganiseerd, die in de sfeer van Taizé zal verlopen: veel zingen, een korte 
lezing en een lange stilte in een sfeervol aangeklede kerk.  
Aanvang Taizéviering op zondag 22 juni: 19:30 uur  
Plaats Taizéviering: Mattheüstsjerke, Langezwaag 
Leiding: Jan Andries Dijkstra en ds. Frans Willem Verbaas 
 
Kleasterkuier Jorwert 
Vanmorgen, 18 juni, deden we met een groepje van zeven gemeenteleden mee aan de zogenaamde Kleasterkuier 
georganiseerd door Nijkleaster. We werden vriendelijk ontvangen in de kerk van Jorwert. Met ruim twintig mensen 
vierden we een dienst van gebed en gezang, begeleid met prachtige, diepe klanken op de piano. 
Na een voorstelrondje bij de koffie gingen we op pad tussen de weilanden in het stralende warme weer.  
Wandelen in stilte werd gevolgd door een thema om te overdenken en lopend aan iemand uit de groep te vertellen. 
“Waar voel(de) jij je op heilige grond? Op welke heilige plek doe jij je schoenen uit?” Voor mij is dat de boerennatuur 
op onze boerderij. Daarmee ben ik vergroeid en beleef ik momenten dat ik - zoals iemand mooi zei - samenval met 
mezelf. Het was fijn dit met anderen te delen bij de lunch. De vrijwilligers zorgden voor een warm welkom. Wie weet 
volgt een verdere verbinding aan dit klooster, dat voor iedereen openstaat. 
Leonne Muller 

 

Van de predikant 

Afgelopen woensdag zijn we met een groepje uit Beetsterzwaag naar Nijkleaster in Jorwerd gereden om mee te 
doen aan Kleasterkuier. Het was een prachtige ochtend; in deze nieuwsbrief leest u er een mooi verslag over 
geschreven door Leonne. Toevallig hebben we komende zondag 22 juni ook een soort ‘kuiertsjinst’, want rond 
midzomer (24 juni, Sint Jansdag) is het tijd voor de jaarlijkse dienst vanuit de Sint Hippolytuskerk in Olterterp.  

We beginnen deze dienst in de kerk en gaan daarna naar buiten om te wandelen met het verhaal van Jozef. We 
lopen een klein rondje van ongeveer 3,5 km en stoppen op drie punten onderweg om ons te bezinnen op het 
verhaal van Jozef. Op een van de punten zullen we aandacht geven aan de overstap van groep 8 naar de 
middelbare school. We sluiten weer af in de kerk en buiten staat er dan koffie en thee voor ons klaar. Heel fijn 
dat Willem ons muzikaal begeleidt, zowel binnen als buiten! Het belooft behoorlijk warm te worden, maar 
hopelijk vallen de temperaturen in de ochtend en onder de bomen mee. Graag tot zondag!  

Hester Wouda 
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De (lege) jampotjes staan weer klaar 

Zoals u weet zetten we elk jaar, vlak voor de oogstdienst in november, zo'n 80-90 potjes jam klaar om uit te delen 
aan zieken, ouderen of mensen die we om andere redenen onze aandacht willen geven. 
Voor het vierde jaar vragen we weer uw hulp.  
 
Hebt u fruit uit eigen tuin en maakt u er jam van? Zou u één of meer potjes jam aan de diaconie willen doneren?  
Neemt u dan zoveel potjes mee als u wilt inbrengen. Ze staan weer klaar op het podium in de Ontmoetingsruimte 
t/m zondag 29 juni.     
Op het etiket schrijft u wat de inhoud is, jam, gelei, compote of appelmoes, want ook dat mag.  
Een lapje stof over het deksel is niet nodig. Daarvoor zorgt de diaconie. 
We vragen u de jam pas in oktober in te leveren. Op de nieuwsbrief zult u daar t.z.t. wel een berichtje over lezen.   
 
Een vruchtbare zomer toegewenst en bij voorbaat veel dank! 
De diaconie. 
 
De inzameling van de gaven is deze zondag bij de uitgang van de kerk maar u 
kunt uw gift ook overmaken door middel van de QR-code. Het bedrag kan 
aangepast worden. Hartelijk dank! De diaconie. 
 

 
 

 

 

 

 

 

        
           Wandelen in het verhaal over Jozef 
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