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Orde van dienst om 09:30 uur in de Ontmoetingskerk

Zondag 16 maart 2025, Tweede zondag van de Veertigdagentijd m.m.v. Jannie Boonstra, consulent Kerk in Actie
In deze dienst staat het project centraal van Kerk in Actie voor Moldavié

Voorganger: ds. Hester Wouda en organist: Geert Zigterman

Orgelspel - Welkom en mededelingen - Aanvangslied 280: 1-4 (Frysk) - Stil gebed - Bemoediging en groet —
Drempelgebed - Zingen: 280: 5-7 (Frysk) — Kyriegebed - Zingen: 997:1, 2 en 4 ‘—en vele duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land’ - Aandacht voor de kinderen: Op weg met Rainbow Luisteren: lied van Rainbow -
Liturgische schikking - Lezing: Lucas 9:28-36 - Zingen: 545 ‘Christus staat in majesteit’ - Korte overdenking -
Zingen: 1005:1, 2 en 5 ‘Zoekend naar licht’ - Jannie Boonstra over Kerk in Actie/Moldavié - Voorbeden,
afgewisseld met: 367e - Stil gebed en filmpje waarin Nina en Nicolai het Onze Vader met ons bidden - Slotlied:
1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’ - Zegen, besloten met gezongen Amen - orgelspel

Wegzending en zegen Num. 6, 24-27
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Digitale collecte Zondag 16 maart

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie
De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de Diaconie: Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie — Voorjaarszending

1/3 voor de Kerk

Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

Toelichting collecte Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie — Werelddiaconaat

Moldavié (3) - Kinderen en ouderen worden gezien

Moldavié is het armste land van Europa. Door werkloosheid en armoede werkt een deel van de
beroepsbevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven alleen achter. In de twee dagcentra van de
christelijke organisatie Bethania krijgen kinderen een gezonde maaltijd en huiswerkbegeleiding en ouderen
ontvangen zorg thuis.

Meer lezen? kerkinactie.nl/moldavié

mail naar kerkelijkbureau@viapacis.nl meer info www.viapacis.nl
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Bloemschikking 16 maart 2025 2° zondag Veertigdagentijd

Kerntekst: ‘Luister naar Hem! Jezus in het licht. Vandaag staat de verheerlijking op de berg centraal. De leerlingen
zijn getuige van de glorie van God, stralend wit licht: de verschijning van Mozes en Elia.

Bij de schikking: Op de aarde komen 3 witte hyacinten (verwijzing naar Jezus, Mozes en Elia), symbool van de
heerlijkheid van God.

Van de predikant

Komende zondag staat de dienst in het teken van het project van Kerk in Actie dat onze gemeente de komende
tijd steunt in Moldavié. De KiA-commissie heeft consulent van Kerk in Actie Jannie Boonstra uitgenodigd om ons
alles te vertellen over het land en haar ervaringen in Moldavié. Op deze tweede zondag van de Veertigdagentijd
lezen we het verhaal van de verheerlijking op de berg. Even lijkt er een stukje hemel op aarde te verschijnen.
Petrus wil het wel vasthouden: laten we tenten opslaan... maar na de bijzondere ervaring is alles weer gewoon en
dalen ze de berg weer af. Hoe houden we ervaringen van hemel en aarde bij elkaar? Er is zondag
kindernevendienst en we maken kennis met Rainbow de duif. Hij vliegt de wereld over en wil graag bij de
gezinnen komen logeren, om samen geld in te zamelen voor Moldavié.

Komende week ben ik afwezig vanwege de Johannes Passion waar ik aan mee mag zingen, dus er is woensdag
geen inloopuur. De woensdag daarna staat de koffie weer klaar tussen 12 en 13 uur!

Hester Wouda

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Ype Kingma.

Moldavié

We gaan als Kerk in Actiegroep van Via Pacis ons best doen om Moldavié en m.n. ons gekozen project Bethania, op
verschillende manieren bij u onder de aandacht te brengen en daarmee proberen Moldavié zo goed mogelijk
financieel te ondersteunen. We laten u deze zondag ook producten uit Moldavié zien, die u op een later tijdstip kunt
bestellen of kopen. We bevelen de collecte voor deze zondag ook zeer warm aan!

Kerk in Aktie sluit aan bij bestaande organisaties die al werken in Moldavié: Bethania en Youth for Christ.

Er wordt rechtstreeks met lokale mensen gewerkt, om te zorgen dat de hulp op de goede plek komt.

Om vast te noteren:

Op woensdag 2 april organiseren we een thema avond waarop Jannie Boonstra meer zal vertellen over het werk van
Kerk in Actie en hoe we daar als gemeente meer vorm aan kunnen geven.

Op deze avond zijn ook enkele producten, zoals wijnen, olie, honing etc. uit Moldavié te koop.

Door deze producten te kopen, ondersteunen we het project, de mensen en het land.

Ons plan is om de producten uit Moldavié in onze gemeente, 0.a. door een bestellijst, hier te blijven verkopen.

Deze thema-avond zullen we besluiten met een wijnproeverij.

Moldavié heeft de grootste wijnkelders van Europa en het verkopen van de wijn is een belangrijk exportproduct.

mail naar kerkelijkbureau@viapacis.nl meer info www.viapacis.nl
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Kindernevendienst
Tot de zomer willen we een paar keer kindernevendienst organiseren. Daarna evalueren we om te kijken of dit na de
zomer ook haalbaar is. De leiding bestaat uit Annemarie Jelsma en Marta
Boonstra, een klein groepje, dus mocht je/ u het leuk vinden om te helpen, dan A
horen we het graag! De data met kindernevendienst zijn: N

e zondag 16 mrt — Op weg met Rainbow de duif

e zondag 13 april — Palmpasen stokken maken

e zondag 18 mei — Binnen en buiten de lijntjes kleuren
...en een overstapmoment voor 8° groepers op een nader te bepalen moment.

Annemarie Jelsma, Marta Boonstra en Hester Wouda

Ontmoetingsmiddagen

Wees welkom voor een ontmoeting!

Samen een bordspel doen en tijd voor een gesprek met een kop koffie of thee.

Ook is er ruimte om bezig te gaan met uw eigen handwerkproject, neem het mee en ga creatief bezig.
Graag uw favoriete bordspel meenemen, dan kunnen we dat spel gaan spelen.

Hopelijk heeft u er zin in om elkaar weer te ontmoeten.

Data - Woensdag 19 maart 2025 en 16 april 2025.

Tijd - 14.00-16.00 uur.

Plaats - Ontmoetingsruimte in de Ontmoetingskerk, Achter de Hiemen 41, ingang Vlaslaan.

Koffieochtend 26 maart

De commissie Vorming&Toerusting wil u graag uitnodigen voor de Koffieochtend op woensdagmorgen 26 maart om
9.30 uur in de Ontmoetingskerk.

We hebben Ineke Koolhaas uit Ureterp uitgenodigd als spreker. Ze spreekt over het onderwerp: Wie overwint... Gaat
over volhouden en volharden in het geloof. Juist in deze tijd een hele opgave.

We gaan met elkaar en met de spreker in gesprek over het onderwerp. Het duurt tot ongeveer 11.30 uur. ledereen is
welkom!

De commissie Vorming&Toerusting
Hennie, Hester, Sijanda, Irene

Bezoek Nijkleaster

Vanuit Inspiratie Zuid-Oost is het mogelijk om op zaterdag 5 april mee te gaan naar Nijkleaster in Jorwert. Wij zullen
een dag meemaken met een programma op maat; een viering, wandeling, lunch en nadere invulling van het thema,
dat een relatie zal hebben met de Veertigdagentijd en Pasen. Nijkleaster is in 2012 begonnen als een
pioniersbeweging om nieuwe wegen te zoeken voor geloof en spiritualiteit.

Tijd: 9.00 tot 16.00 uur

Leiding: iemand van het kloosterteam

Bijdrage: € 25,-- en iedereen brengt iets voor de lunch mee wat we vervolgens met elkaar gaan delen.
Contactpersoon: Ds. D. Hasper

Opgave: domineedingena@gmail.com of tel.: 06 — 44199474
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Via Pacis laat zich zien op Koningsdag!

Koningsdag wordt dit jaar nog leuker, want wij doen ook mee!

Nee, geen praalwagen en straatversiering (misschien volgend jaar?), maar wel met een kraam op de markt.
In onze gezellige Via Pacis-kraam gaan we Moldavische producten verkopen.

Lekkere Moldavische wijn, die gaat vast en zeker goed verkopen, de opbrengst is uiteraard voor Kerk in Actie.
En we gaan de kerk openstellen, zodat mensen vrijblijvend eens binnen kunnen kijken.

We willen dan gastvrij zijn en laten zien wie we zijn en wat we doen.

Bijvoorbeeld met gezellige zitjes en Moldavische hapjes. De stiltehoek waar men een kaarsje kan aansteken.
Een wensboom met duiven (ons logo!) om een vredeswens te schrijven, of brieven voor Amnesty International.
Een knutselhoekje voor kinderen? Misschien wat muziek?

Of eenvoudigweg een gesprekje, over geloof en zingeving, of gewoon over koetjes en kalfjes.

Ben je enthousiast? Heb je ideetjes? Kan je een uurtje helpen? Doe dan mee!

Graag je reactie naar Sipke Witteveen (Utein 13 / sipke@kpnmail.nl / 06 - 2161 3768)

‘Heb het leven lief’
Koorproject op zondagmiddag

Verwondering, verwarring, angst en hoop, het komt allemaal voorbij in
het leven én in het bijzondere koorproject ‘Heb het leven lief’ van Looft
den Heer Wijnjewoude, onder leiding van Annejaap Soldaat.

De rode draad vormt het vertrouwen dat je op jouw levensweg met alle
ups en downs liefdevol gedragen wordt. Dat leven, het is als een soort
pelgrimstocht.

Laat je verrassen door de variatie aan liederen en uitvoeringsvormen én
door de verbindende woorden die aan dit koorproject haar diepere betekenis geven. Doordat het publiek regelmatig
wordt uitgenodigd om mee te zingen, ontstaat een ontspannen sfeer.

Dit is het tweede eigen project van het koor. Nadat we in 2023 veel lof kregen voor ‘lets nieuws beginnen’ ontstond
de behoefte om, opnieuw vanuit persoonlijke ervaringen, een koorproject te brengen. Enkele gastzangers,

muzikanten en Pianoschool Friesland werken mee.

Liesbeth List zong het al “Heb het leven lief, en wees niet bang”

zondag 23 maart Martenskerk Beetsterzwaag
zondag 30 maart Sint Piterkerk Ureterp
zondag 18 mei PKN kerk Wijnjewoude
Aanvang 16.00 uur duur ca 1,15 uur

Toegang gratis, vrijwillige bijdrage
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