via A4 “ x

Nieuwsbrief van de Protestantse gemeente Beetsterzwaag / Olterterp PQCZS

11 januari 2026

Orde van dienst Zondag 11 januari 2026, 1e zondag na Epifanie

Voorganger: ds. Hester Wouda. Organist: Hans Duizendstra

Orgelspel - Welkom en mededelingen - Aanvangslied (staande): 975:1-3 - Bemoediging en drempelgebed -
Zingen: 500:1, 2 en 5 - Kyriegebed - Zingen: 870:1, 4, 5 en 8 - Inleidende woorden - Gebed van de zondag -
Lezing: Jesaja 60:1-6 - Zingen: Psalm 72:1 en 6 - Lezing: Matteis 2:1-12 - Zingen: ‘Zij die op de sterren reizen’ (ZZZ
701:1-4) — Overdenking — Orgelspel - Voorbeden, stil gebed - Onze Vader: ‘God fan fier en hein Us Heit’ -

Slotlied: 919 - Zegen — Orgelspel.

Pieter Brueghel Il: De aanbidding der wijzen met sneeuweffect

Digitale collecte zondag 11 januari

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie
De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de Diaconie: Kerk in Actie — Noodhulp Oekraine

1/3 voor de Kerk

Wilt u een andere verdeling? Dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

COLLECTE KERK IN ACTIE — NOODHULP OEKRAINE

HULP VOOR SLACHTOFFERS EN ONTHEEMDEN

De oorlog in Oekraine heeft het leven van veel inwoners op zijn kop gezet. Huizen zijn verwoest, infrastructuur is
ontwricht en veel mensen kampen met angst en verdriet. Samen met lokale kerken en partnerorganisaties biedt
Kerk in Actie hulp. Kwetsbare families kunnen terecht bij regionale hulpcentra. Er zijn daar speelplekken voor
kinderen, zodat ze hun zorgen even kunnen vergeten, en er is traumahulp. Om het gezinsinkomen aan te kunnen
vullen, krijgen vrouwen steun bij het starten van een eigen bedrijfje.

Meer lezen: kerkinactie.nl/oekraine

Bloemengroet
De bloemen gaan op 11 januari als groet v.d. gemeente naar dhr. G. Veldhuis.

Van de predikant

Men zegt dat met Driekoningen de kerstboom moet worden opgeruimd. De kerstboom in de kerk is weer
afgebroken en ook onze kerstboom thuis is weer naar zolder, maar de sneeuw laat de kerstsfeer nog wat langer
hangen. Het wit - kleur van het licht en de reinheid - past ook nog eens mooi bij deze tijd van het kerkelijk jaar, de
tijd van Epifanie. Dat betekent zoiets als openbaring of verschijning, het ‘aan het licht komen’ van Christus.
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De tijd van Epifanie begint met het verhaal over de magiérs uit het Oosten, die een ster volgen. Het verhaal spreekt
tot de verbeelding: van de magiérs zijn koningen gemaakt, ze hebben zelfs namen gekregen en kamelen. Ook in de
schilderkunst is dit te zien, zoals op het schilderij waar de wijzen het kind bezoeken in een typisch Hollandse
landschap in de sneeuw. Maar het verhaal zéIf spreekt ook tot de verbeelding. De magiérs gaan op weg, het licht
achterna, om uiteindelijk te worden geraakt door het kind. Zo zullen ook wij onze weg dit nieuwe jaar zoeken, op
zoek naar het Licht waar het kind in de kribbe voor staat.

Hester Wouda

Actie Kerkbalans

Volgende week gaat de Actie Kerkbalans weer van start, de vrijwilligers doen bij u een envelop met het formulier
voor de jaarlijkse toezegging in de bus en kunt u iemand aan de deur verwachten die de envelop weer op komt
halen. Vanzelfsprekend zijn de giften uiteraard niet. Elk jaar zijn we weer erg onder de indruk van de enorme
opbrengst van de AKB. Ook dit jaar hopen de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters weer op een mooie
opbrengst voor de gemeente!

Ook ontvangt u een enquéte waarin we uw mening willen vragen over de toekomst van onze gemeente, de
kerkenraad vindt het belangrijk om uw visie mee te nemen in de beleidsplannen. Over deze enquéte is ook al
gecommuniceerd op de laatste gemeenteavond in december. Uw ingevulde enquéteformulier zal tegelijkertijd met
het toezeggingsformulier weer worden opgehaald door de AKB vrijwilligers. We hopen op een groot aantal ingevulde
enquétes, want uw mening telt!

Amnesty

Komende zondag zal er in de Ontmoetingsruimte een tafel zijn met kaarten om te versturen naar mensen die om
onduidelijke redenen gevangen gehouden worden. Door het schrijven van een kaart of een brief, kunnen we deze
mensen laten weten dat we aan hen denken en dat zij er niet alleen voor staan.

Samen aan tafel: over het Heilig Avondmaal

Met een klein groepje hebben we dit seizoen onderwerpen besproken in de aanloop naar de belijdenis- en
doopdienst op 8 februari. Voor de laatste bijeenkomst leek het ons leuk als er misschien nog een paar mensen willen
aansluiten. Deze bijeenkomst is op dinsdag 27 januari, van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur in de Ontmoetingsruimte. Het
onderwerp van deze bijeenkomst is het avondmaal. We delen onze persoonlijke beleving van het avondmaal en
kijken naar de Bijbelse achtergronden van de maaltijd van de Heer.

Wil je meedoen? Dan graag aanmelden bij ds. Hester Wouda: h.j.wouda@gmail.com of stuur een berichtje naar 06-
19704879. Je krijgt dan het hoofdstuk opgestuurd dat we lezen ter voorbereiding op de avond.
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