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Digitale collecte Zondag 18 mei 
U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie                                                      
De verdeling van de digitale collecte is: 
2/3 voor de Diaconie: Protestantse Kerk – Missionair Werk 
1/3 voor de Kerk                                                                                                                                                                      
Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.  
 
Collecte Protestantse Kerk – Missionair Werk 
Nederland – De kerk op social media 
Elke dag brengen jongeren er uren op door: sociale media. Dus als je ze wilt bereiken met de boodschap van 
geloof, hoop en liefde moet je daar zijn. Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met diverse christelijke 
online platformen waar jongeren via social media makkelijk terecht kunnen komen. Hier kunnen ze inspirerende 
en verdiepende video’s bekijken waar bijvoorbeeld identificatiefiguren en rolmodellen vertellen wat het 
christelijk geloof voor hen betekent. Een eigentijdse manier om jongeren dagelijks te bereiken.  
Meer lezen? kerkinactie.nl/collecterooster 
  
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Orde van Dienst voor zondag 18 mei 2025 om 09:30 uur in de Ontmoetingskerk m.m.v. de Cantorij o.l.v.  
Jan Andries – Op accordeon Willem Zijlstra. Voorganger Ds. H. Wouda - Organist: G. Zigterman 
Er is vandaag ook Kindernevendienst! 
 
Pianospel – Welkom – Zingen: 287: 1 en 2 - Bemoediging en groet – Drempelgebed - Cantorij zingt: Yo iré  
(Psalm 122: 1) - Kyriëgebed afgesloten met ‘Lord have mercy’ door de Cantorij - Cantorij zingt: Praise God  
(Psalm 150) - Aandacht voor de kinderen - Zingen: Psalm 8B – Zondagsgebed - Lezen: Exodus 34: 4-9 -  
Zingen: 1001 - Lezen: Johannes 8: 1-11 - Zingen: 653: 1, 4 en 7 – Overdenking – Pianospel - Voorbeden, stil gebed 
- Zingen: God fan fier en hein us Heit - Uittochtslied: 416 - Gezongen zegen: 431B – Pianospel. 

 
 
Christ Writing With His Finger In The Sand, Joanne Emmer, 1968 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemen 
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar mevr. Tiny van Meerveld. 
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Tsjerkepaad 2025 
Van 12 juli t/m 13 september hopen we weer Tsjerkepaad te houden in de St. Martenskerk. De kerk bekijken is al 
bijzonder, maar als aanvulling denken wij aan ‘een kleine tentoonstelling’ van rouwgebruiken/rouwrituelen. 
In overleg met het graftrommelmuseum te Veenhuizen mogen wij 3 graftrommels van hen lenen. Dat vinden wij een 
beetje weinig voor een tentoonstelling, daarom vragen wij u of u nog iets bijzonders heeft bewaard  
dat passend is bij de periode vóór 1950. 
Enkele voorbeelden: een rouwsluier of hoed, die gedragen werd bij een begrafenis. Een speciaal rouwgedicht, een 
foto van witte rouwkleding of rouwkoets. Rouwsieraden of  …………… enz. enz. Uw verhaal daarbij horen wij graag. 
Namens de commissie. 
Betty Hansma  tel. 383920  
 
Nijkleasterkuier, ga je mee?  
Iedere woensdagochtend is er een Nijkleasterkuier vanuit Nijkleaster in Jorwerd. Op woensdag 11 juni ga ik erheen, 
ga je mee? Om 8.15 uur vertrekken we bij de Ontmoetingskerk. Dan zijn we hopelijk goed op tijd voor het 
programma dat om 9.30 uur begint in de kerk van Jorwerd voor een programma van stilte, bezinning en verbinding. 
Na het ochtendgebed volgt de Nijkleasterkuier, een gezamenlijke wandeling van ruim een uur. De ochtend duurt tot 
12.30 uur. Graag zelf je eigen lunch meebrengen. Zie voor meer informatie: 
https://nijkleaster.frl/programma/woensdagmorgen-kleaster-kuier/ 
Ik heb vier plekken in de auto. Als we met meer zijn dan kijken we wie nog meer kan rijden. Het is dus fijn als je kunt 
laten weten of je mee wilt: h.j.wouda@gmail.com.  
Hester Wouda 
 
 

Van de predikant 
Donderdag organiseerde de pastorale raad de jaarlijkse bezoekersbijeenkomst waar we ervaringen uitwisselden.  
Na de pauze bekeken we tips die kunnen helpen bij een gesprek(je). Je kent ze misschien wel: ‘smeer NIVEA’ 
(niet invullen voor een ander), ‘wees een OEN’ (open, eerlijk, nieuwsgierig) of ‘laat OMA thuis’ (oordelen, 
meningen, adviezen). Vaak gaat dat vanzelf, maar het gebeurt ons allemaal vast wel eens dat we denken te 
weten wat er in een ander omgaat, en ik heb vaak genoeg een mening of een oordeel dat achteraf niet blijkt te 
kloppen.  
 
Zondag lezen we het verhaal uit Johannes 8 waarin Schriftgeleerden een vrouw die op overspel betrapt is, bij 
Jezus brengen. Ze willen wel eens zien wat Jezus hiervan maakt. Jezus zegt eerst niets, maar schijft op de grond. 
Daarna zegt hij: ‘wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen’. Wat betekent dit 
in deze situatie, laat OMA thuis? Of kunnen we er nog op een andere manier naar kijken?  
 
We worden zondag muzikaal ondersteund door de cantorij en er is kindernevendienst. Gezellig als je 
(klein)kinderen of buurkinderen mee komen! Rainbow is terug in de kerk en zoekt een nieuw logeeradres. 
   
Hester Wouda 
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