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Komende week geen open kerk 
Komende dinsdag 28 april is er vanwege de meivakantie geen open kerk. Vanaf dinsdag 5 mei is de kerk weer open 
voor een kopje koffie of om een kaarsje aan te steken in de Ontmoetingskerk. Tussen 10 en 11 uur is koster Robert 
aanwezig en tussen 11 en 12 Hester Wouda.  

Orde van dienst zondag 26 april 2026, Ontmoetingskerk; 4e snein fan Peaske, Jubilate ; Fryske tsjinst; 

Foargonger: Ds. Oene Dijkstra   

Oargelmuzyk; Wolkom en âfkundigingen;   
Iepeningsliet: Mei ’t wurd fan God kin no de dei begjinne ( FLB 217: 1, 2, 3) 
Momint fan stilte/Oanmoediging/Groetnis; liet: Mei ’t wurd fan God kin no de dei begjinne (FLB 217: 4, 5) ; 
Kyriegebed ; Liet: Alle eare, alle gloarje (FLB 305) ;  momint foar de bern  
Gebed om ferljochting; Bibellêzing 1: Nehemia 9,6-15; Liet: Dat wy ússels ferlieze doare (FLB 816); 
Bibellêzing 2: Johannes 10,1-10; Liet: Myn hoeder is de Hear  (FLB 23c);  Preek 
Oargelmuzyk;  Liet: In Ferburgen Hear dy’t by ús binne  FLB 653: 1, 4 ,6);   
Tanksizzing en foarbidding/stilte Gebed/ God fan fier en hein ús heit (TT 229); 
 

1. God fan fier en hein ús Heit. 

dat wy hilligje jo namme, 

ûnder ús sa faak ûntwijd, 

troch jo eigen bern beskamme 

2. Bûch de folken nei jo wet 

lit jo ryk op ierde komme. 

byn jo wil ús op it hert 

en wy sykhelje ferromme. 

 

3. Jou ús hjoed ús deistich brea 

en ferjou wat wy misdiene, 

sa’t ek wy ferjûn ha, Hear, 

al dy’t skuldich foar ús stiene 

4. Lit oer ús gjin neare nacht, 

lied ús net yn blyn begearen. 

binne wy yn duvels macht, 

Hear, ferlos ús fan ‘e kweade. 

5. God fan fier en hein, ús Heit, 

wûnder heimnis is jo namme, 

grut yn krêft en hearlikheid, 

oant yn alle tiden. Amen. 

 

   
Slotliet: Nim ús in jo hoede  (F.LB 415: 1, 2) ; Segen; Nim ús in jo hoede (FLB 415: 3) 

Na de dienst zingen we ons volsklied 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale collecte zondag 26 april 
U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie                                                      
De verdeling van de digitale collecte is:  
2/3 voor de Diaconie: Eigen jeugd- en jongeren 
1/3 voor de Kerk                                                                                                                                                                       
Wilt u een andere verdeling? Dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving. 
  
Eigen jeugd- en jongeren 
Bestemd voor (kinderneven)diensten voor alle leeftijden bv. rond Pasen en Kerst, voor contacten met de 
basisschool, jeugdsoos en voor presentje examenkandidaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloemengroet  
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar fam. Jan en Riet Lems- Dieleman, ‘t Ikenhiem 
10, Gorredijk. 
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Koningsdag boeken verkoop voor Moldavie project. 
 We hebben veel en mooie boeken gekregen voor de verkoop  In de kraam bij de kerk.  Het zijn er zoveel dat de 
inleverdag op 25 april komt te vervallen.                  Graag zien we u op koningsdag bij onze kraam.    Vr.gr. Alie Paulus. 
 
Wagen Koningsdag 
Nog één weekend te gaan en het is zover. Een grote groep vrijwilligers - van jong tot oud, van binnen en buiten de 
kerk - is nog steeds vol enthousiasme aan de slag met misschien wel de mooiste wagen van de optocht. We zijn zelf 
in ieder geval trots en tevreden! Maandag kunt u het resultaat bewonderen. Let op wagen 18! 
Meedoen in de optocht 
Dat kan nog steeds! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Meld je aan, of kom gewoon. Opstellen is tussen 9.30 en 
9.45 op de Skoalleane. Daar zoek je startnummer 18. 's avonds is het opstellen om 19.15.  
Versieren van ramen, tuinen en balkons 
Vandaag kan de boel naar buiten. We zijn benieuwd! Alles wat er hangt en staat geeft onze verbinding weer. Dat kan 
ook in het klein.  

Frans, Evert, Gjalt, Leonne, Frans, Durk, Gerben, Afke, Aline, Pietrik, Maaike, Anneke, Willy,  Anneke, Marije, 
Lokke, Gerda, Hester, Jeannette, Hinkje, Robert, Henk, Sipke, Gertiena, Onne, Jacob Jan, Rosalie, Boudewijn, 
Anniek, Anita, Ina, Gea, Jantine                          tel Jantine: 06-21848825 

 
Vertelconcert 
Zondagmiddag 3 mei is er in de Sint Hippolytyskerk in Olterterp  2 x een vertelconcert, om 13.30  en om 16.00. Vrije 
gift na afloop. Reserveren  kan via info@koorcygne.nl.  
In dit vertelconcert staat centraal: het verhaal van Etty Hillesum verteld door Janny van der Molen, schrijver van 
boeken over het leven van Etty Hillesum, Margot Frank en Anne Frank. Met de prachtige, troostrijke koormuziek van 
uitvaartkoor Cygne en met citaten en gedichten wordt de verbinding gelegd tussen Etty’s inzichten en de tijd waarin 
wij nu leven. Meer informatie op www.koorcygne.nl 
 
Kracht en moed, schrijftafel Amnesty koningsdag 
Aanstaande maandag 27 april, Koningsdag, is een prima dag om ook gevangenen, bedreigden en oneerlijke situaties 
waarvoor Amnesty International onze aandacht vraagt, in het zonnetje te zetten. 
Leonne Muller zal na de optocht voor de Ontmoetingskerk met haar schrijftafel aanwezig zijn. Daar kun je een petitie 
invullen of een brief schrijven. Dit kan ter plekke, je kunt er ook een meenemen om die thuis te schrijven. Samen 
schrijven geeft kracht en moed. In deze tijd is dat belangrijk. Daarom van harte welkom met jouw bijdrage bij de 
schrijftafel! 
 

Dodenherdenking Beetsterzwaag met Marcel Möring, Euterpe en Sen Tjerra 

Op 4 mei a.s. herdenken we weer de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en 

vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was.  In Beetsterzwaag zal dat plaatsvinden in de Dorpskerk. 

In deze bijeenkomst zal dhr Marcel Möring, schrijver en inwoner van Beetsterzwaag, vertellen over de 

ervaringen van zijn Joodse familieleden in het naoorlogse Nederland. “Vrede is niet het einde van de oorlog. 

Na de oorlog gaat de oorlog door, op een andere manier: in de vorm van gemis, in de vorm van afwezigheid, als 

angst en vaak ook als onzekerheid.” Medewerking wordt verleend door Euterpe en muzikaal gezelschap Sen Tjerra. 

De bijeenkomst begint om 19:00 uur. Om 20:00 uur is er 2 minuten stilte en kranslegging bij het monumentje aan de 

voet van de toren. U bent van harte welkom! 
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Iconen: expositie en excursie 

Iconenexpositie : 
Data  Zaterdag 18 en zondag 19 april 
Plaats  St. Martenskerk, van Lyndenlaan 5, 
Tijd  Vrije inloop van 13.00 - 17.00 uur 
Leiding  Mw. Hennie Dillingh 
Bijdrage vrijwillige bijdrage 
Opgave  Niet nodig 
Informatie Mw. Hennie Dillingh : 06/12318165 
 

Excursie naar iconenatelier : 
Datum  Donderdag 23 april 
Plaats  Hoofdstraat 162, Lettelbert 
Tijd  14.00-16.00 uur 
Vertrek  13.15 uur vanaf de Ontmoetingskerk,      
Achter de Hiemen 41, 
Leiding  Johanna van Kouwenhoven 
Bijdrage Vrijwillige bijdrage ten bate van 
instandhouding van het iconenatelier 
Contactpers. Mw. Hennie Dillingh 
Opgave  hennie_dil@yahoo.com of 
                             06/12318165   (Max. 20 pers.) 
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