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Orde van dienst Zondag 25 januari 2026; inloop 9.30 uur en start dienst om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk
“Vissers van mensen” — Viering voor alle leeftijden

Voorganger ds. H. Wouda - Organist H. Duizendstra - Voorbereiding Annemarie Jelsma, Baukje Groothof,

en ds. Hester Wouda.

Welkom - Zingen: ‘Welkom, welkom iedereen’ — Openingsgebed — Verhaal Mattheis 4: 12-22 — Zingen 532: 1-4
‘De visser ging uit vissen’ - Warming-up: wat voor vis ben jij? — Filmpje - Zingen: lona I-26 1, 2 en 4 ‘Wil je
opstaan en mij volgen?’ - Heilige chaos — Collectedoelen — Gebeden - Onze Vader zingen: God fan fier -
Parachutezegen: De Here zegent jou.

AT i

Digitale collecte zondag 25 januari

U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie
De verdeling van de digitale collecte is:

2/3 voor de Diaconie: Jongere generaties

1/3 voor de Kerk

Wilt u een andere verdeling? Dan kunt u dit aangeven bij de omschrijving.

COLLECTE PROTESTANTSE KERK - JONGE GENERATIES

Nederland - Bijbelspellen die jongeren uitdagen

Sirkelslag is een van de drie grote, spannende en interactieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk. Het wordt
rond deze tijd door honderden jeugdgroepen uit heel Nederland gespeeld. Elk spel draait om een inspirerend
bijbelverhaal en een diaconaal thema, waardoor jongeren op een speelse en ontspannen manier met geloof in
aanraking komen. De spellen zijn een mooie kans om jongeren bij de kerk betrokken te houden. Uit ervaringen
van gemeenten blijkt dat ze vaak een startpunt zijn voor missionair jeugdwerk.

Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster

Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar mevr. Gea Uiterwijk, Singel 11.

Deadline kopij ViaVia

De eerstvolgende ViaVia verschijnt op 9 februari a.s. Dit nummer loopt tot en met 26 april.

De deadline voor het aanleveren van de kopij is vrijdag 23 januari.

U helpt de redactie door op tijd aan te leveren en bij voorkeur als bijlage in Word naar kerkblad @viapacis.nl.
Met vriendelijke groet, namens de redactie Hedwig Willemsma en Rita Zuidema
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Van de predikant

Zondag is een ‘all inclusive’ viering, een dienst voor alle leeftijden. Het gaat over de roeping van de leerlingen uit
Mattheds (4:12-22). Jezus roept broers Simon en Andreas, die aan het vissen zijn, en daarna twee andere broers,
Jakobus en Johannes, die hun netten aan het herstellen zijn. Het zijn gewone mensen die met hun dagelijkse
werkzaamheden bezig zijn. Ze gaan meteen met Jezus mee, maar blijven ook vissers. Zo worden we allen geroepen
om met onze eigen mogelijkheden Jezus te volgen op zijn weg. Het gaat daarmee over de keuzes die we in ons
dagelijkse leven maken en hoe wij samen een verschil kunnen maken. In de voorbereidingsgroep hadden we het
over onze ‘glinsteringen’. Wat zijn die van jou? De dienst is wat anders dan anders, we beginnen met inloop met
koffie en thee om 9.30 uur en de viering begint om 10.00 uur. Welkom!

In de liturgiecommissie is besloten om te stoppen met moment van rust en bezinning op woensdag in de
Martenskerk, vanwege een lage opkomst. Wie weet komt zoiets later op een ander moment terug. De open kerk en
gaan wel door, tussen 10 en 12 uur van harte welkom langs te lopen in de Ontmoetingskerk!

Hester Wouda

Omzien naar elkaar

Ype Kingma, zoon van Aant en Ykje, is sinds vorige week zaterdag opgenomen in het ziekenhuis te Leeuwarden.

Er is nog geen goede oplossing gevonden voor zijn darmproblemen, het lijkt erop dat hij voorlopig nog niet naar huis
kan. We wensen Ype, Aant en Ykje veel sterkte toe.

Mocht u een kaartje willen sturen, dan graag naar het adres van Aant en Ykje (Foarmear 10), dan nemen zij het mee
voor Ype.

Overleven met verlies

Verlies en rouw maken we allemaal mee op verschillende manieren in ons leven. Door het verlies van dierbaren,
maar ook door andere verliezen zoals het kwijtraken van geestelijke of fysieke gezondheid, of het besef dat het leven
heel anders loopt dan we hadden gedacht of gehoopt. Rouwen is de normale reactie op verlies. Het is als een
schaduw. Je draagt het altijd met je mee. Soms is rouw niet zichtbaar en voelbaar aanwezig. Om op een ander
moment ineens weer levensgroot en heel intens te verschijnen in je hoofd, je hart en/of de wereld om je heen.

Rouwen vraagt tijd en aandacht. We hebben enerzijds de taak om het geleden verlies te (h)erkennen, en anderzijds
moeten we de wereld die veranderd is door een verlies leren (ver)kennen en op zoek gaan naar begaanbare wegen.
Deze avond is een inleiding op deze rouwtaken en geeft uitleg over (levend) verlies en rouw. Vragen die bijvoorbeeld
aan de orde komen zijn: Wat houdt een rouwproces in? Welke vormen van verlies zijn er eigenlijk? Rouwen kinderen
en jongeren net als volwassenen en ouderen? Wat is ‘normaal’ in een rouwproces? En wat kun je zeggen en doen
voor iemand die een rouwproces doormaakt? En wat juist beter niet? Uiteraard is er ook ruimte voor uw/jouw eigen
vragen. Deze avond is afwisselend en bestaat uit educatie, ervaringsverhalen, Beelden en korte reflecties.

Datum : Maandag 26 januari

Plaats : Parochiezaaltje Katholieke Pauluskerk Compagnonstrjitte 102a, 8401 RV Gorredijk
Tijd :19.30 uur

Leiding : Reinate de Vries - Martini, kerk. Werker en verlies- en rouwtherapeut

Bijdrage :5,-

Opgave : Tiny Nijzing, tinynijzing@hotmail.com of 0513 - 542073

De inspiratiecommissie
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Samen aan tafel: over het Heilig Avondmaal

Op dinsdag 27 januari, van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur is er in de Ontmoetingsruimte een bijeenkomst over het
avondmaal. We delen onze persoonlijke beleving van het avondmaal en kijken naar de Bijbelse achtergronden van
de maaltijd van de Heer.

Wil je meedoen? Dan graag aanmelden bij ds. Hester Wouda: h.j.wouda@gmail.com of stuur een berichtje naar 06-
19704879. Je krijgt dan het hoofdstuk opgestuurd dat we lezen ter voorbereiding op de avond.

Vieringen in Ikenhiem

De vieringen die in Ikenhiem gehouden werden krijgen een nieuwe start. Zuid-Oostzorg heeft zich teruggetrokken uit
de organisatie hiervan, maar stelt wel de ruimte beschikbaar. Wij als groepje vrijwilligers willen graag deze vieringen
toch voortzetten omdat die door de bewoners wel worden gewaardeerd. Wel zou het fijn zijn als er ook vanuit onze
gemeente mensen de (samen)zang met hun aanwezigheid zouden verrijken. Dus u bent van harte hierbij
uitgenodigd.

De vieringen worden gehouden in een gedeelte van het Ontmoetingsplein. Bij binnenkomst van het nieuwe
Ikenhiem 2 treft u deze ruimte direct aan.

Deze korte vieringen beginnen om 10.30 uur.

De 2¢ vrijdag van de maand is er een “kerkviering” met een voorganger, en de 4¢ vrijdag van de maand is een “Sing-
Inn”, we zingen dan liederen naar eigen keuze.

Het zijn genoeglijke bijeenkomsten, die voor de bewoners heel waardevol zijn.

Komt u maar eens langs!

De eerste viering is op vrijdag 30 januari om 10.30 uur

De vrijwilligers: Willem, Dukke, Geertje, Ymkje, Gert, Baukje en Klarie.

lonaviering voorbereiden

Lijkt het je leuk om kennis te maken met de spirituele traditie van lona
en samen een lonaviering voor te bereiden? In twee bijeenkomsten
zullen we samen de viering voorbereiden, die gehouden zal worden op
woensdag 11 maart (biddag) om 19:00 uur in de St. Martenskerk.
lonavieringen zijn geinspireerd door de liturgie van de oecumenische
gemeenschap op het gelijknamige Schotse eiland. Deze gemeenschap is
uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk dat zich inzet voor vrede,
gerechtigheid en heelheid van de schepping. Er worden liederen uit de
lonatraditie gezongen, waarbij de gelezen teksten en gezongen
melodieén zich kenmerken door eenvoud. Uiteraard is ook iedereen die
niet meedoet aan de voorbereiding van harte welkom bij deze viering.

Voorbereiding: donderdag 3 en donderdag 10 februari 9.30 tot 10.30
uur, in de Ontmoetingskerk. Graag opgeven bij Hester Wouda: h.j.wouda@gmail.com/ 06-19704879.
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Activiteiten
25 februari Bibliodrama: Bewegen in en uit het Verhaal Ontmoetingskerk Gorredijk
3,10 en 17 maart Paaskaarskring: Brongergahus, Meyerweg 70, De Knipe
23 maart Tuin van de Opstanding Parochiezaaltje Katholieke Pauluskerk Gorredijk
18 en 19 april Iconenexpositie St. Martenskerk Beetsterzwaag
23 april Excursie naar Iconenatelier 13.15 vanaf Ontmoetingskerk Beetsterzwaag

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten verwijzen wij u naar het Inspiratieboekje dat op de website
van de kerk vermeld staat. Ook komen ze in de Nieuwsbrief als reminder.

De Inspiratiecommissie

Oprichting Dorps Steunpunt Beetsterzwaag

Vrijwel alle dorpen in de gemeente Opsterland hebben een dorpssteunpunt.

Je kunt bij het dorpssteunpunt terecht voor informatie en advies en als je (tijdelijk) een helpende hand nodig hebt.
Zoals bijvoorbeeld:

- Ik moet een formulier invullen. Kan iemand hierbij helpen?

- Ik heb mijn been gebroken. Kan iemand mijn hond uitlaten?

- Ik ben nieuw in het dorp. Wat is er allemaal te doen?

- Ik heb een rolstoel nodig. Hoe moet ik dat regelen?

- Ik kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer en wil toch graag familie bezoeken. Welke
mogelijkheden zijn er?

- Het lukt niet meer om zelf te koken. Welke mogelijkheden zijn er om toch elke dag een warme maaltijd te
eten?

Een mooi initiatief, waarbij dorpelingen elkaar (vrijwillig) helpen met kleine, concrete hulpvragen.
Voorwaarde is dat het incidentele hulp is (het gaat dus niet om structurele of langdurige hulp).

En in onze buurdorpen zoals Ureterp, Hemrik, Tijnje en Nij Beets werkt het dorpssteunpunt goed!

Maar... in Beetsterzwaag bestaat zo'n steunpunt nog niet. Hoog tijd om dat ook in ons dorp te organiseren.
Een kleine groep Sweachsters is begonnen om dit op poten te zetten, in overleg met Gemeente Opsterland,
Plaatselijk Belang en Bloeizone.

Afgelopen donderdag zijn ze daarvoor in de Ontmoetingskerk bij elkaar gekomen.

Als kerk willen wij natuurlijk graag aanhaken bij dit mooie initiatief.

Daarom ben ik op zoek naar mensen die namens onze kerk willen meedoen met de oprichting van het
dorpssteunpunt.

Wil je zelf meedoen? Of ken je iemand waarvan je denkt dat die dat leuk zou vinden?

Reacties graag naar Sipke Witteveen via sipke@kpnmail.nl of 06 - 2161 3768.

Het zou toch prachtig zijn als wij als kerk ons steentje kunnen bijdragen aan het welzijn van alle Sweachters?

Hartelijke groet, Sipke Witteveen
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All inclusive

Fiering foar eltsenien
voor iedereen van alle leeftijden

zondag 25 januari
9.30u inloop, 10u viering

Ontmoetingskerk Beetsterzwaag
Achter de Hiemen 41
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